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UYARI 


Bu kitapçıkta önerilen rotaların bazıları sadece rehber eşliğinde yürünebilir. Rehbersiz yürüyüşler 


ciddi riskler taşır. 


İÇİNDEKİLER 
Beyaz Yürüyüşe Hazırlık 


Ağrı Dağı Yürüyüşü / Doğubayazıt, Ağrı. 
Haşan DağL/ AKSAY senesine rss pesnizsağanasinasısayassapirssanilnsilassaz ipini 6 
Ay Kayası Mesire Alanı-Yeşilkent Köyü / Uluağaç Köyü / Çubuk, 

Ankara.. 


Soğuksu Milli Parkı / Kızılcahamam, Ankara Tahtalı Dağı/ Kemer ANİ) Kelimesinin alaşağ Akdağ Uyluk Tepe / Kaş, Antalya. 
Kızlarsivrisi / Elmalı, Antalya 


Süsüz Dağı KAŞ, ANİZİYA sari assos sniaşiniyaisüne ssisesinideke sadaka sözen Çıldır Gölü / Çıldır, Ardahan .. 
Abant Gölü / Mudurnu, Bolu.. 
Çubuk Gölü-Sülüklügöl / Göynük/Mudurnu, BOLU eee 24 
Patnos, Süphan Dağı / Adilcevaz, Bitlis/Ağrı. 
Uludağ / Osmangazi, Bursa . 


Mahmudiye-Kalehisar- Alacahöyük / Alaca, Çorum Yalakyayla- Akpınar Köyü / İskilip, Çorum ... 

Düzce Yaylaları / Gölyaka-Kaynaşlı, Düzce ... ismail Zigana Kayak Merkezi-Limni Gölü / Torul, Gümüşhane. 
Davraz Kayak Merkezi-Davraz Dağı / Eğirdir, Isparta essin Oteller-Katerina Av Köşkü / Sarıkamış, Kars Ecevit Han-Ödemiş Köyü / Kastamonu 
Ilgaz Dağı Milli Parkı- Hacettepe / Ilgaz, Kastamonu /Çankını.......... 44 
Erciyes Oteller-Hisarcık Vadisi- Kent Ormanı / Merkez/Hacılar, Kayseri.. 


Kartepe-Kuzuyayla / Kartepe, Kocael Beşkayalar Tabiat Parkı / Başiskele, Kocaeli... 
Babadağ-Kozağaç Köyü-Ölüdeniz / Fethiye, Muğla Kapadokya Vadileri / Göreme/Ürgüp, Nevşehir........ 
Aladağlar Emli Vadisi / Çamardı, Niğde. 
Çambaşı Yaylası-Turnalık Yaylası / Kabadüz, Ordu... 

Kaçkar Dağları Milli Parkı / Çamlıhemşin, Rize / Yusufeli, Artvin..... 
Kunt Yaylası-Ayder Yaylası / Çamlıhemşin, Rize... 
Çiğdem Yaylası / Hendek, Sakarya Soğuksu-Akyayla / Sinop.. 


Erikli Yaylası-Delmece Yaylası / Çınarcık, Yalova. 


> Beyaz yürüyüşe hazırlık 


f) nerilen rotaları asla yalnız 

denemeyin ve mutlaka bölgeyi çok iyi bilen bir rehberle gidin. Bazı güzergâhları bölgeye tur düzenleyen seyahat acenteleriyle de ziyaret 


edebilirsiniz. 


Kışın aniden değişen hava koşullarına maruz kalacağınızı unutmayın ve yola çıkmadan önce güvenilir meteoroloji kaynaklarından bölgenin hava durumu hakkında bilgi edinin. 
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Günübirlik 


yürüyüşlerde kar kaplı arazinin sürprizlerine karşı her an tetikte olun. Bazı yerler yumuşak olabilir ve bir anda dize, ya da bele kadar kara batıp yaralanabilirsiniz. 


BEYDAĞLARI, ANTALYA 


Günübirlik 


bazılarında karın durumuna 


yürüyüşlerin 


göre hedik kullanmak gerekebilir. Outdoor malzemesi satan dükkânlardan, ya da bazı dükkânlardan köylerde hâlâ üretilen ahşap hedikler edinebilirsiniz. 

Yürürken kar çukurlarına ve buzul çatlaklarına dikkat edin. Çığ riski olabilecek bölgelerde yürüyüş yapmaktan kaçının. 

Yüksek irtifalı dağ tırmanışları deneyim ister. Bu nedenle profesyonel dağcı ve tecrübeli yürüyüşçüler dışındaki gezginlerin bu tür rotaları detaylı incelemelerinde yarar vardır. Dağ tırmanışlarının ve bazı rotaların ciddi riskler taşıdığını unutmayın. 
Etkinliğinizi planlarken en az üç kişi yola çıkın. 

Güvenli ve sağlıklı bir yürüyüş için gerekli olan en 


temel malzemeleri su geçirmez, bilekleri kavrayan bir ayakkabı, su geçirmez veya hemen kuruyan cinsten bir pantolon, çabuk kuruyan termal giyecekler, su geçirmez hafif mont, polar, yedek giyecek, tozluk, kulakları örten bere, eldiven, kar maskesi, güneş gözlüğü olarak sayabiliriz. Ayrıca yanınızda baton, pusula, GPS, harita, fener, çok amaçlı çakı, harita, 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düdük, alüminyum acil durum battaniyesi bulundurun. 
Yüksek irtifa tırmanışlarında buz kazması, krampon, kask, emniyet kemeri, ip, karabina mutlaka gereklidir. 
Susuzluğunuzu asla kar suyu ile gidermeyin. Eğer mecbur kalırsanız karı ısıtın. İçtiğiniz kar suyu vücut ısınızı düşürecek ve hipotermiye yakalanma riskini beraberinde getirecektir © 


DENİZ GÖLÜ / ARTVİN-RİZE 


İN 2öRi DAĞI YÜRÜYÜŞÜ 


ster Ağrı, ister Iğdır il sını- 
| rından bakın, Ağrı Dağı'nın 
çevreye hükmeden bir görünümü vardır. Uzaktan bakıldığında ufuk çizgisini bozan tek figür odur. 5 bin 137 metre ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan bu koca kütlenin zirve noktası Iğdır il sınırlarındayken, en kolay tırmanış güzergâhı olan klasik rota, Ağrı'nın Doğubayazıt sınırlarından geçer. Elbette bu güzel dağı keşfetmek için yapılan kış tırmanışı, zorluk derecesi yüksek bir etkinliktir. 
Yaz aylarında nispeten daha kolay çıkılabilen Ağrı'yı, ancak profesyonel dağcılara ve teknik donanıma sahip deneyimli doğaseverlere önermekteyiz. Ağrı Dağı'nda kış yürüyüşü keyfini yaşamak isteyenler ise Eli Köyü'nden, 3 
bin 200 kampına çıkan yayla patikalarında harika bir de- 


neyim yaşayabilir. 

Ağrı Dağına turistik tırmanış, Doğubayazıt merkeze 15 kilometre mesafedeki Eli Köyü'nden başlar. İlk gün Eli'den 3 bin 200 metre kampına kadar olan etap, dağa uyum sağlama açısından son derece önemlidir. Gezginler birkaç saat içerisinde aşağı vadilerden karla kaplanmış ve soğuğa sarılmış 


dağın bağrına doğru ilerler. 


Buz tutmuş küçük bir göl, Topçatan Yaylası ve Yukarı Mezradan geçen patikadan kıvrımlarla yükselerek 3 bin 
200 metre kampına ulaşılır. 
İkinci gün iri kaya blokları- nın sürüklendiği bir sel yarıntısı ile başlayan patika, dik bir çıkışla 4 bin 200 kampına ulaşır. 

Ertesi günkü zirve tırmanışının ilk etabı, hayli dik bir şekilde yükselen eğim 


aracılığıya bazalt sırta varır. 
Bu noktadan emniyet alıp bir yan geçiş yaparak kubbe altındaki son düzlüğe varılır. 
Evet, buraya ulaşmak hiç de kolay değildir ama yolculuğun güçlüklerini daha ilk görüşte unutturacak man- 


zara için son bir gayretle 


zirveye çıkılır. Ağrı Dağı'na tırmanırken en yakın yerleşim merkezi, ovada bulunan Topçatan Köyü ile 1900 metrede bulunan Eli Köyü'dür. 
Yörede deneyimli rehberler bulabilirsiniz © 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DOĞUBAYAZIT, AĞRI Beli 


FOTOĞRAFLAR: MUKADDER YARDIMCIEL 


Mİ usun 


po kuşatan Erciyes, Göllü ve Melendiz gibi volkanik kardeşlerinden biraz uzakta, bozkırın üzerinde görkemli yalnızlığıyla bir kule gibi yükselir Hasan Dağı. 14 milyon yıl önce püskürmeye başlayıp yaklaşık 9 
bin bin yıl önce suskunluğa bürünmüş bu devasa 3 bin 
268 metrelik kütle. 
dağın tamamı altın rengi 


Bazen 


ikindi ışıklarıyla aydınlanarak vadileri ve uçurumları gölgede bırakır. Bazen de dagın büyük bölümleri maviye çalar, ya da burgu gibi dönen bulutların arasında gözden kaybolur. 

Sertleşmiş lav, tüf ve kül tabakasından oluşmuş yüksek ve konik bir stratovolkan konumundaki Hasan Dağı, Aksaray, Bor ve Obruk ovalarıyla çevrili geniş bir düzlükte yükselir. Etkinlik için önce 


Taşpınar Bucağı Helvadere Köyü'ne ulaşıp daha sonra ana üs olarak kullanılacak 
1965 metredeki Karbeyaz 
Otel'e erişilir. Aynı zamanda bir kamp alanı olan bölgeye makul bir saatte eriştiyseniz, köyün üzerindeki Viranşehir (Mokisos) antik kenti ile otelin karşı yamacında yer alan Süt Kilisesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Hasan Dağı tırmanışı için klasik, Yılankar ve Alacakar olmak üzere üç farklı rotadan birini seçebilirsiniz. İçlerinde görece daha kolay olan klasik rota, bir su deposunun önünden dik bir eğimle yükselir. Her dağa çıkarken olduğu gibi bu faaliyet esnasında da her 
300 metre yüksekliğin, düzlükteki 500 kilometre kuzeye doğru yapılan bir seyahat ile karşılaştırılabilecek iklimsel değişikliklere neden olduğunu hatırlamanızı öneririz. Bu nedenle yükseklik arttıkça ısının hızla düştüğüne tanık olacaksınız. Bir bölümü kayalık ve çarşak olan kulvarda, taş düşmelerine karşı dikkati elden bırakmamalısınız. Çıkış istikametinize göre 2 bin 
844. metrelik Küçük Hasan Dağı, Hasan Dağı'nın sağ tarafına konumlanır. Ana zirveye varıldığında ise Erciyes, Melendiz ve Göllü dağları, Kapadokya bölgesi ve Aksaray yerleşimi manzarası hava şartlarına bağlı olarak izlenebilir. Bu görkemli dağa adını veren Hasan Dede ve diğer birkaç mezar, zirvedeki krater çukurunun batı tarafında yer almaktadır. Dönüş yolunda eğer zamanınız varsa Ihlara Vadisi ve çevresindeki kaya oluşumları ile peri bacalarının karlı halini görme- 


nizi öneririz © 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YILDIRIM GÜNGÖR 


ii farklı coğrafya yapısı ile doğaseverlere sayısız yürüyüş rotası sunar. 
Bu parkurlardan yürüyüş ve dağcılık deneyiminize uygun olanlarını seçebilirsiniz. 
Özellikle Çubuk ilçesi, ke- 


4 KAYASI MESİRE ALANI - VEŞİLKENT KÖYÜ 


yifli yürüyüş güzergâhlarına 


ev sahipliği yapar. Size, karlı 

kaplı bembeyaz örtüye inat 

yeşilliğini korumaya çalışan 

orman dokusu içindeki Uluağaç Köyü - Ay Kayası - Yeşilkent Köyü (14 kilometre) 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rotasını önereceğiz. 
Göllerbaşı Yangın Kulesi ve Ay Kayası mesire alanı gibi cazip mekânlardan geçen bu rota, yorucu ve inişli çıkışı bir güzergâha sahip. Uluağaç Köyü - Uluağaç Yayla yolu- 


nun 3 bin 500'üncü metresindeki ayrımdan başlayan yürüyüş, ilk etapta yangın kulesine tırmanacaktır. Harika bir manzara izleyeceğiniz kulenin terasından, belleğinizden silinmeyecek doğa fotoğrafları çekme şansına sahipsiniz. Yeniden yola koyulduğunuzda 450 metre kadar geriye yürüyüp, sağa dönmek ve kuzey istikametindeki patikaya girmeniz gerekmektedir. Aşağıda rastlayacağınız çeşme yanından orman derinliklerine ilerlediğinizde, patika yer yer kaybolacaktır. Dere yatağının rehberliğindeki oyürüyüşün bu bölümü, epey yorucu ve zorlu geçecektir. Bir ağacın içinden akan çeşmeye vardığınızda Ay Kayası mesire alanına ulaşmışsınız demektir. Uzun molanın ardın- 


dan yürüyüş için yönünüz 


piknik alanı çıkışına kadar doğu, sonrasında güney is-Belirli aralıklarla birçok çeşmenin 


tikameti olmalıdır. 
sıralandığı toprak yolu takip ederek Yeşilkent Köyü'ne ulaşabilirsiniz. 

Ankara il merkezine 35 
Çu- 


buk ilçesinde ayrıca Yaylak 


kilometre uzaklıktaki 


Köyü - Karagöl Tabiat Parkı 


(10 km), Yıldırımevci Yaylası 


ULUAĞAÇ KÖYÜ / ÇUBUK, ANKARA 


- Yıldırımevci Göleti - Usta Göleti - Yaylak Köyü (9 km), Yıldırımevci Yaylası - Seyir Terası - Karagöl Tabiat Parkı 
(10 km), Yıldırımelören Göleti - Yıldırımelören Yaylası - Yıldırımaydoğan Yaylası - Aydoğan Göleti - Ay Kayası Mesire Alanı (9 km) yürüyüş rotalarını hafta sonu etkinlik planlarınıza dahil edebilirsiniz © 


FOTOĞRAFLAR: MEHMET ALİ KIYMET 


 SOĞUKSU MİLLİ PARKI 


H- kent belli değerlerle tanınır. Öyle ki, sembol haline gelen o değerlerden bahsedilmezse, kent tanımlamaları eksik kalır. “Şifalı suların başkenti” yakıştırması olmaksızın Kızılcahamam'ı anlatmak, güzel bir masalı yarım bırakmaya benzer. 


Roma döneminde yapılan 


ve yüzyıllardır kullanılan Sey Hamamı başta olmak üzere kaplıcalarıyla bu şirin yerleşim, termal turizminin önemli merkezlerinden biri. 
Ankara şehir merkezine 80 


kilometre uzaklıkta bulunan 


bu çam kokulu ilçe, özellikle 


hafta sonları Ankaralılar tarafından dinlenme merkezi olarak tercih ediliyor. Açık ve kapalı havuzları, çamur banyoları, fizik tedavi merkezleriyle “kaplıcaları diyarı” birçok rahatsızlığa iyi geliyor. 

İlçenin bir diğer sembolü ise Soğuksu Milli Parkı. 


FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN 


KIZILCAHAMAM, ANKARA izgi 


Neredeyse ilçe merkeziyle bütünleşen park, 10 milyon yıl önce taşlaşmış ağaçları, peyzaj güzellikleri ve her mevsim farklı görüntüler içermesiyle (o doğaseverlerin vazgeçilmez mekânlarından biri. 1050 hektarlık bir alana 
yayılan tabiat harikası, 1959 
yılında milli park ilan edilmiş. En yüksek noktası 1789 
metrelik Arhul Tepesi olan parkın içinde termal oteller, danışma ofisi, piknik alanları, yönlendirme tabelalarıyla 


belirlenmiş yürüyüş parkur- 


ları, seyir terasları, misafir- 


hane, memba suyu işletmesi bulunur. Soğuksu Milli Parkı'nın zengin bitki örtüsünü, 49 tanesi endemik olmak üzere 474 tür taçlandır. 

Milli park içerisinde 19 ve 
5 kilometrelik iki yürüyüş 
rotası mevcut. Kış aylarında günübirlik bir aktiviteyle uzun parkuru tamamlamak oldukça güç. O nedenle asaflt yolun bittiği noktadan başlayan ve taşlaşmış fosil ağaç ile Arhul Tepesi'ndeki seyir terasına uzanan kısa 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rotayı önermekteyiz. Soğuga dayanıklı herkesin bitirebileceği bu eşsiz yürüyüş, bedenlerinin bir bölümü kara bulanmış ağaçlardan oluşan bir masal diyarından geçiyor. Çıplak bir sırtta yer alan seyir terası, rüzgârlara açık olduğundan dondurucu bir soğukla karşılabilirsiniz. Önünüzdeki manzarayı ve aşağıdaki Kızılcahamam yerleşimini fotoğrafladıktan sonra aynı orman yolunu kullanarak geri dönebilirsiniz © 


NN Tara DAĞ 


nadolu'da, 2 bin 365 met-Ni zirvesiyle sahildeki en yüksek dağlardan biri olan Tahtalı Dağı'nın manzarası ipnotize edicidir. Gelidonya Burnu'ndan Gazipaşa'ya kadar uçsuz bucaksız Akdeniz sahilleri ve Antalya başta olmak üzere kıyıları süsleyen yerleşimler, arka planda ise tepesi karla kaplı Kızlarsivrisi, Tunç, Bakırlı dağları ile ender görüntülere sahiptir. 

Söz 


edeceğimiz o rota, 


Türkiye'nin uzun soluklu ilk 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yürüyüş rotası olan Likya Yolu'nun, Beycik Köyü - Yukarıkuzdere parkuru içerisinde yer alan alternatif bir güzergâh. Köy meydanından kuzeye ilerleyen asfalt yol, rotanın başlangıcını oluşturur. Daha sonra orman yoluna dönüşen rota, tel örgülerle çevrilmiş orman fidanlığına ahşap bir merdivenle giriş yapar. Buz gibi kaynaklardan beslenen Emzik Çeşme'nin aktığı eski bir mezra geçildikten sonra pa- 


tika, çam ağaçları arasından yılankavi şekilde yükselmeye başlar. Ağaç ve kayalara işlenmiş kırmızı beyaz işaretler, masaldaki yol bulmaya yardımcı olan ekmek kırıntıları gibi size rehberlik edecektir. Artık Toroslar'ın asil ve güzel sedir ağaçları arasında yol almaktasınız. Kış mevsimi, dağ kayalıklarına beyaz renkli göz alıcı pelerinler giydirmekte ve ormanı pullarla süslenmiş siluetlere çevirerek odondurmaktadır. 
Nihayet eğim bitirip Eren Gediği'ne vardığınızda, ağaçlar seyrekleşmeye başlayacaktır. İşte bu noktadaki düzlükten sağa ayrılarak çıplak tepelere doğru yürümeniz gerekmektedir. Eğer suyunuz 
azaldıysa işaretli patikayı 500 
metre kadar takip ettiğiniz- de, yaz aylarında kekik toplayıcıların mekânı Çukuryayla'daki çeşmeyi bulabilirsiniz. 
Yıllar yaban hayat ve dağcılara 


öncesinde sadece ev sahipliği yapan Tahtalı Zirvesi'nde artık bir teleferik yükseliyor. “Sabah denize girip öğleden sonra karlar üzerinde yürüyüş yapmak” sloganıyla başlayan turizm yatırımı, şimdilerde doruk- 


ta yer alan bir beton yığını 


tesise dönüşmüş durumda. 
Eskiden taş babalarla işaretli olan zirve rotası, artık teleferik çalışması sırasında açılan traktör yoluyla kolay. Eğer sisli bir havada yol almıyorsanız, beton bina sayesinde Tahtalı doruğuna ulaşmak zor olmayacak! 
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Eğer geri dönüş için teleferiği kullanmayı düşün- bu düzlükte kamp kurarak iki 


müyorsanız, etkinliği gün şeklinde planlayabilirsiniz. Beycik Köyü, Antalya 
şehir merkezine yaklaşık 72 
kilometre uzaklıkta. Köyde bakkal, lokanta ve pansiyon bulabilirsiniz © 


AKDAĞ UYLUK TEPE 


bir baştan bir başa kat eden 


ürkiye'nin güneyini 


Toroslar'ın batı kolu, Bey- 


dağları (oo olarak o anılıyor. 


Baydağları'nın en yüksek noktası 3 bin 70 metrelik 
Kızlarsivrisi, ikincisi ise 3 


bin 20 metre ile Akdağ Uy- 


luk Tepe. Akdağlar, Muğla ile Antalya illeri arasındaki sınırı çizer. Bu dağ silsilesi, açık renk kireçtaşından oluşan, vadilerle ayrılmış ve olağanüstü güzelliklerini birbirleriyle yarıştıran sarp bir kayalık serisi. Kış aylarında 


14 


buzul elbisesini giyinen Akdağ tırmanışı, profesyonel ve deneyimli doğaseverlerin katılabileceği bir zorluk derecesine sahip; hatırlatalım. 
Yürüyüşçüleri (o heyecanlandıracak patikaların baş- 


langıç noktası Kaş ilçesinin 


Gömbe Yaylası. Konaklama ve yiyecek gibi ihtayaçlarınızı (o karşılayabileceğiniz yerleşimin hemen üzerinde Yeşilgöl ve Uçansu Şelalesi yer alıyor. Hedefiniz öncelikle Subaşı Yaylası olmalı. 
Ardından Kuruyayla'ya yükselerek kamp kurabilirsiniz. 
Şimdi önünüzde iki seçenek mevcut. İlki kış mevsiminde çok zor olan ve teknik tırmanış gerektiren Geven Gedigi - Veysel Uçuran - Zirve güzergâhı; diğeri ise görece daha yumuşak bir yürüyüş 


gerektiren (oKartal (o Yuvası - Göklen Çukuru - Zirve parkuru. 

Kuruova Yaylası'ndan 


yükselen ince bir patika, kayalıkların arasından geçerek tepeler ortasında setler hâlinde bir düzlük olan Kartal Yuvası'na erişir. Karlı arazide iz bırakarak güneye 


doğru yürüyüşünüzü sürdürdüğünüzde, yaz aylarında yaylacılarla cıvıl cıvıl şenliğe dönüşen Göklen Çukuru'na varacaksınız. Şimdi dik bir yokuşu saran patikayı izleyerek başka bir düzlüğe yürüyün. Birazdan patika ikiye ayrılacak. Soldaki Atkatsivrisi (2 bin 974 m) - Atkuyruksallamaz (2 bin 879 m) - Gelin Taşı - Ahenkli Ovası - Tikencik - Kızılcagedik - Paşabendi üzerinden Fethiye ilçesi Arsaköy'e gitmektedir. 


KAŞ, ANTALYA izi 


Siz sağa dönerek Akdağ'ın doruğuna doğru yönelebilirsiniz. Tepeye vardığınızda gümüş mavisi buzulları ve buz yalaklarındaki İkizgöl, Büyük ve Küçük Kartal gölleri gibi yüksek dağ göllerini göreceksiniz. Tırmanışı başarma hissi, etkinlik süresince çekilen acıları çekmeye değecektir. Dönüş için aynı geldiğiniz güzergâhı, ya da kar ve buz durumuna göre İkizgöller - Subaşı Yaylası se- 


çeneğini kullanabilirsiniz © 


MN KIZLARSİVRİSİ 


edir ağacının kokusunu 

bilir misiniz? Hani o nane şekerinin ağızda bıraktığı nefes açıcı kokuyu... Yaklaşık 1000 metre yüksektesiniz ve etrafınız sedir ormanıyla göğe kaldırıp kollarını yana uzat- 


donanmış. Başlarını mış yüzlerce ağaç... Güzelim yeşil elbiselerinin uçlarından armut biçiminde kozalakları sarkıyor yemiş misali. 
Duruşları ve görünüşleriyle asalet uyandıran bu ağaçlar arasında yürümek, ıtırlı bir bahçede dolaşmak gibidir. 
Sayısız parfüme kokusunu veren hoş aromalı sedir ormanları ferahlık ve huzur kaynağıdır aynı zamanda. 
Yüksek kesimleri sedir ormanlarıyla kaplı Toroslar, şefkatli kollarıyla sarmalar tüm Akdeniz'i batıdan doğuya doğru. Toroslar'ın batıda- ki kolu olan Teke Yarımadası 


üzerindeki Beydağları, yeşilin gri - mavi bir tona çaldığı sedir ağaçlarıyla bezelidir. 
Antik dönemden beri gemi ve ahşap bina yapımında kullanılan ağaç, Beydağları'nın 
3 bin 70 metreyle en yüksek noktası olan Kızlarsivrisi eteklerine yayılır. Gücün ve zenginliğin bir sembolü olarak bilinen piramit şeklindeki sedirlerin dünyadaki en yaşlı örneklerinden biri, 
2 bin 350'ye yaklaşan yaşıyla 
Kızlarsivrisinin güney yamaçlarındaki Kumluca ilçesi Karacaören Köyü Dibek Tabiatı Koruma Alanı'nda yükselir tüm haşmetiyle. 

Dört mevsim dağ tırmanışı ve yürüyüşlere elverişli olan Antalyanın bu ünlü dağı, bir aşk söylencesiyle anılır. Efsaneye göre iki düşman kralın çocukları birbirine âşık olmuşlar ve erk sahibi 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babalarına durumu anlatıp evlenmek istemişler. Ebevyenlerinin karşı çıkması üzerine baş başa verip kaçmayı kararlaştırmışlar. o Prenses, Kızlarsivrisi'ne çıkıp yavuklusu prensi beklemeye başlamış. Ancak havanın aniden bozarak dağı sis basması nedeniyle prensesin yanına ulaşmak isteyen prens, yolu kaybederek başka bir tepeye çıkmış. Hikâyenin sonunda bir daha ikisinden de hiç haber alınamamış. 

Kavuşamayan O âşıkların efsanesiyle bütünleşen Kızlarsivrisi, Elmalı ilçesi sınırlarında yer alır. Dağa çıkmak için üç farklı alternatif mevcuttur. İlki batı tarafındaki Sedir Ormanı Üretme Sahasi'ndaki Çamkuyusu kamp alanından başlar ve Tek Ağaç mevkiinden boyuna varılarak güney tarafından zirve 


ELMALI, ANTALYA izi 


yapılır. İkinci seçenek ise eskiden Sarkis adıyla tanınan Büyük Söyle Köyü'ne 11 
kilometre mesafedeki Sarkis alanından başlar. Doğu çı- 


kışı, antik mezar ve değişik 


formlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş arı serenlerinden hareketle, Çocuk Mezarları mevkii üzerinden zirveye 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ulaşır. Güney çıkışını içeren son seçenek ise Finike ilçesi Arif Köyü'nden ulaşılan Belen Yaylası - Oluklu Yayla - Zirve rotasıdır © 


NM Susuz Dağı 


ntalya ili Kaş ilçesinin kuzeyindeki Susuz Dağları, Kıbrıs Deresinin dogusundan başlayarak Avlan Bu muhteşem dağların zirve- 


Gölüne kadar uzanır. 


leri, bereketli vadileri, sedir ağaçlarıyla (o tamamlanmış ormanları ve çıplak tepeleriyle ziyaretçilerine ender ve müstesna bir deneyim sunar. 
Bölgenin en yüksek noktası, Kohu Dağrı'dır (2 bin 400 m). 
Susuz Dağları'nın doğusunda ise asırlık sedir ağaçlarının yükseldiği Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı bulunur. 

Sahil kesimine yayılan Kaş ilçesi, Likya Yolu parkurları başta olmak üzere doğaseverleri heyecanlandıran pek çok yürüyüş rotasına sahiptir. Yazın serinlemek için kaçılan kuzeydeki yayla ve dağları, kış aylarında farklı bir güzelliğe bürünerek büyüle- 


yici deneyimler sunar. Sürekli olarak değişen bir manzarada ilerleyen yolculuk, Kaş - Gömbe anayolu üzerindeki Oluklar Yaylası'ndan başlar. 
Aralık ayı gelip kış mevsimi renkli sonbaharı yendiğinde, izlediğiniz orman yolu kar tabakasıyla örtülür. Dallarındaki yoğun karla bedenleri ağırlaşmış çam ve sedir ağaçları arasından geçen rota, bir kavşak noktasına erişir. 


Soldaki Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, sağdaki ise aşagıdaki düzlükte yer alan kuyulara doğru yol alır. 

Kısa bir mola verdikten sonra toprak yoldan ayrılarak, kuyuların yanından sağdaki yamaca yönelmek durumundasınız. Birazdan Susuz Dağları'nın buz tutmuş çıplak tepeleri, hayal edilebilecek en güzel doğa alanlarından birini keşfetme olanağı 


sunacaktır. Kışın somurtkan rüzgârın yeşilsiz bıraktığı tepelerde yürürken ilerde, Susuz Dağları'nın ikinci en yüksek noktası olan ve üzerinde bir Yangın Kulesi bulunan Boztepe'yi göreceksiniz. Dağ, kar kuşanmış manzarasıyla 


sizi baştan çıkarabilir. Ve ba- 


caklarınızda derman kaldıysa son bir zirveye çıkma fikrine kapılabilirsiniz. Eğer yorgunsanız Zirve yerine, sağınızda beliren orman yolunu takip etmelisiniz. Kısa bir sürede Oluklar Yaylası'nı geçerek, 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Gömüce Köyünün hemen dışında Kaş - Gömbe yoluna varacaksınız. Daha önceden sefer listesini edindiğiniz Kaş - Gömbe - Elmalı arasında dört mevsim servis yapan dolmuş minibüslerle geri dönebilirsiniz © 


MN çlnir Gölü 


ış denilince akla ilk gelen ii .. biri olan Çıldır Gölü, Ardahan ilindeki Çıldır ile Kars ili Arpaçay sınırları içerisinde kalıyor. Etrafı Kısır Dağı gibi yüksek dağlarla çevrili göl, Türkiye'de ilk kar düşen yerlerden biri. 
1950 metre gibi yüksek bir 
irtifada bulunan Çıldır Gölü, kış mevsimi boyunca donar. 
Yer yer beyaz ve uçuk mavi buz tabakası ile kaplı göl yüzeyinde yürüyüş yapmak, kızakla kaymak, atların çektiği kızaklı fayton gezisine katılmak ve buzu kırarak balık avlayanları seyretmek gibi kış etkinlikleri yapılabilir. 

Çıldır, yöre sakinleri tarafından “ağlayan göl” ismiyle de anılıyor. 18 bin 764 hektarlık bu devasa su kütlesi, 18 
kilometrelik uzunluğa ve 30 
metre derinliğe sahip. Etrafındaki dağlardan gelen kay- 


nak sularıyla beslenen gölde, 
16 balık türü yaşıyor. 

Çıldır Gölü etrafındaki en güzel yürüyüş rotası, gölün tamamını yükseklerden seyredebileceğiniz 14 kilometrelik Gölebakan Köyü - Kısır Dağı - Lehimli Yaylası rotası. 
Fakat kış aylarında çok zor olan bu rotanın, sadece ilk üç kilometrelik bölümünü önermekteyiz. 

Alçak yamaçlar boyunca yılan gibi kıvrılarak ilerleyen patika, gitgide yükselerek sırt tepelerini izler ve bu ara- da deneyimli yürüyüşçüler için baş döndürücü güzellikteki bir Çıldır Gölü manzarası sunar. Yokuş çıkmak ve kendini zorlamak istemeyen gezginlere ise tavsiyemiz, Gölebakan Köyü ile Kars ili sınırına yakın Gülyüzü Köyü arasındaki toprak yolu denemeleri yönünde. 
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Eğer vaktiniz varsa, Çıldır merkeze üç kilometre uzaklıktaki Şeytan Kalesi'ni mut- 


ÇILDIR, ARDAHAN EZİ 


laka ziyaret edin. Ardahan kaleler sisteminin bir par- farklı mimari yapısıyla çekilini kat eden Kura Nehri çası olan kale, adına yakışır tiğiniz zahmete ziyadesiyle 
Vadisi boyunca yükselen nitelikteki vahşi ortamı ve değecek 6 


A 


UMUT KAÇAR 
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MN apanr Gölü 


FATİH ÖZENBAŞ 


1 altıgen şeklinde 
olmasına karşın hiçbiri- nin birbirine benzemediği ve gökyüzünden düşerken birbirine temas etmediği kar, doğa ananın mucizelerinden biri. Kentte yaşayanların çoğu karın oluşturduğu güzelliklerin ayırdına varmadan devam ederler günlük hayatlarına. Buğulu camların arkasından bakakaldıkları kar yağışı, onlar için 


kentleri kaosa sürükleyen ve hayatı durduran bir hava olayıdır. Oysa kış aylarında yağan kar, doğaya yeni bir elbise giydirerek yeryüzünü emsalsiz bir tabloya dönüştürür. Bolu il merkezine 33 
kilometredeki Abant Gölü, gerçek bir kış mucizesidir. 
Etrafındaki ormanların yeşil - beyaz bir renk aldığı göl, kalın kar tabakasıyla beyazlaşmış kıyıları ve bir kısmı 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buz tutan yüzeyi ile ıssız bir çanağa yayılır. Beyaz kar örtüsünün pürüzsüz yüzeyini sadece kuş ve tavşanların minik ayak izleri bozar. Sahilinde yürürken, ya da sulara uzanan ahşap platformlarda sessizliğin ve sakinliğin sesi- ni dinlerken soğuğun farkına bile varmazsanız. 

Tabiat parkı statüsünü 
1988 yılında alan Abant Gölü, 
çevresindeki yürüyüş parkurlarıyla kış aylarında bile doğaseverleri sevindiriyor. Etrafını çepeçevre saran altı kilometrelik kıyı şeridi, ailece yürüyebileceğiniz hoş bir parkur. 
Tek yükseltisi, merdivenlerle çıkılan ahşap platform olan rota, karda bata çıka ilerleyerek başlangıç noktasına döner. Diğer yandan göl kıyısından biraz uzaklaşıp yaylalarda kısa bir macera yaşamak isterseniz önünüzde 


MUDURNU, BOLU 


iki seçenek mevcut. Eski ahşap evleriyle geçmiş zamanı Bulanık ve Mangır yaylaları Abant'ın 


yansıtan Çeşmeli, doğusuna konumlanıyor. 
Orman ortasında çok geniş bir çayırlığa yayılan Örencik, 


Pelitözü, Samat ise gölün ba- 


tısına konumlanıyor. 
Denizden 1325 metre yükseklikteki göl etrafında ve Bolu yolu üzerinde birçok konaklama tesisi bulabilirsiniz. Otel ve pansiyonlarda 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kalmak istemeyenler, gölün kuzeydoğusundaki Oo kamp alanına çadırlarını kurabilirler. Abant yolu boyunca sıralanan tesislerin çok zengin ve çeşitli yöresel kahvaltısını 


sakın unutmayın © 


BAHADIR ERŞİK 


MM ÇUBUK GÖLÜ - SÜLÜKLÜGÜL 


TURGUT TARHAN 


ürkiye'nin hemen her ilin- 

de güzellikte birbirleriyle yarışan sayısız göl bulunuyor. Batı Karadeniz'in incilerinden biri olan Bolu ilinin göllerinin çoğu, birer turizm merkezi konumunda. Kolay ulaşılabilirlikleriyle bir adım 


öne çıkan söz konusu göller, kış aylarında beyaz bir sakinliğe bürünerek konuklarını beklerler. 

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Göynük ilçesinin merkezine 11 kilometre 


mesafedeki Çubuk Gölü, 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Kayabaşı Tepesi'nin heyelan sonucu vadiyi tıkamasıyla oluşmuş bir set gölü. Deniz 
1150 metre 
yüksekliğe konumlanan göl, 


seviyesinden 


kış aylarında kimi zaman buz tutuyor. Çubuk Gölü'nün tu- 


rizm değerini, doğal güzelli- 


ginin yanı sıra doğu sahiline bir dizi film çekimi için inşa edilen yel değirmenleri arttırıyor. Yaklaşık 15 hektar büyüklüğündeki gölün batı tarafında restoran/kafe olarak hizmet veren bir tesis 


bulunuyor. 


Mudurnu ilçe sınırlarında kalan Sülüklügöl ise deniz 
seviyesinden yaklaşık 1055 
metre yüksekte. Yemyeşil bir orman dokusuyla çevrili bu heyelan gölü, etrafı yüksek tepelerle kuşatılmış bir çanakta parıldıyor. Adını eskiden içinde yaşayan sülüklerden alan doğa harikasının yaklaşık bir kilometre kuzeydoğusunda üç küçük göl daha bulunuyor. 

Bu bölümde önerdiğimiz yürüyüş rotası, iki güzel göl arasındaki bağlantıyı sağlayan orta zorlukta bir parkur. 
Doğaseverler tarafından yaz aylarında oldukça kolay geçilen bu etap, kış aylarında soğuk ve kalın kar tabakası ile çetin şartlar oluşturabiliyor. İlk bölümü yokuş yukarı çıkış olan parkur, Çubuk ve Davlumbaz (Sakarya - Akyazı ilçesi) yaylalarının bulun-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GÖYNÜK/MUDURNU, BOLU izi 


duğu platoyu geçtikten sonra doğa harikası Sülükgöl'e iniyor. Yürüyüş rotası, gölün kueybatısındaki Gölbaşı Köyünden O başlamaktadır. 
Önce kuzeye yükselen yolun kılavuzluğunda yaklaşık 
200 metre irtifa kazanarak 
Çubuk 


Orman örtüsünün bittiği 


Yaylası'na ulaşılır. 
rakımda doğuya doğru tırmanışa devam edilir ve 1490 
metre yüksekliğindeki tepe noktasına erişildikten sonra kuzeye yönelerek Davlumbaz Yaylası'na gelinir. Yayla girişinin sağından kuzeybatıya istikametinde yürünerek önce bir çeşmeye ardından dik eğimli bir patika aracılığıyla Sülüklügöl'e inilir. 

Eğer fazla zamanınız yoksa iki göl arasındaki rota yerine Çubuk Gölü etrafındaki iki buçuk kilometrelik yolu yürüyebilirsiniz © 


Panos, SÜPHAN DAĞI 


en 


yüksek 


T ürkiye'nin üçüncü zirvesi olan Süphan Dağı, 4 bin 58 metrelik yüksekliğe sahip. Kar başlıklı silsilenin görkemli dorukları, neredeyse tüm yıl boyunca üzerlerinde asılı duran bulutların ardında saklanır ve 


ancak rüzgârların yön de- 


—e 


giştirmesi ve sis perdelerini açmasıyla göz önüne serilir. 
Gün içerisinde gölgesi Van Gölü'ne yansıyarak cüssesini ortaya koyan dağ, benzersiz manzaralara sahip inişli çıkışlı tepeler, derin vadilerle birbirinden ayrılır. 

Süphan, Doğu Anadolu'da 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SÜPHAN DAĞI / UMUT KAÇAR 


Van Gölünün kuzeyinde Adilcevaz - Erciş ve Patnos arasında yükselir. Alanı Van ile Ağrı il sınırları içerisinde kalan dağın en yüksek iki zirvesi (4 bin 58 m. ve 4 bin 
54 m.) Adilcevaz ile Patnos 
sınırlarındadır. Sönmüş bir 


volkan olan Süphan Dağı'nın 


tepe noktasında ikinci bir kubbe yer alır. Güney tarafında yer alan Van Gölü adeta engin bir deniz şeklinde görünür. Tırmanış sırasında sadece Van Gölü değil, Aygır ve Sodalı Göl de fotoğraf makinelerine poz verir. Süphan Dağı tırmanışları genel olarak klasik doğu rotasından yapılır. Kuzeydeki Patnos tarafında ise sert bir rota vardır. 

Zirvesi bir örtü buzuluyla kaplı olan Süphan trans Bitlis'in oAdilcevaz ilçesine 38 kilometre uzaklıktaki Aydınlar beldesi Kışkılı Mahallesinden başlar. Köyün yaklaşık iki kilo- 


tırmanışı, 


metre yukarısındaki Atalanı Yaylası'nın ilk düzlüğü birinci günün kamp alanıdır. İkinci gün 2 bin 700 metreden başlayarak Kıztaşı ve Keklik kayalıkları geçilerek, külahın altındaki kayalık bir alanda 


ikinci kamp alanına ulaşılır. 
Patnos Ovası manzaralı küçük düzlük, 3 bin 900 metreye konumlanır. Rotanın en zorlu etabı olan son gün, büyük kaya blokları arasından dik bir çıkışla başlar. Bu bölümde sert ve öngörülmez hava şartları, göz korkutucu bir manzara sergileyebilir. 
Bir saatlik tırmanışla zirvenin yer aldığı külah içindeki düzlüğe varılır. Önce doğu tarafınızdaki küçük zirveye, 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ardından batınızda kalan ana 


zirveye (Sandık Tepe) tırmanabilirsiniz. Daha sonra buzul gölü geçip ortalama eğimin 50 - 60 derece olduğu tehlikeli dik bir iniş gerçekleştirilir. Büyük Keflik Kalesi yanından geçerek hızla alçalmaya başlayan rota, Yıldız Köyü üzerindeki dağ evinde sona erecektir. Adilcevaz dönüş yolunda değişik rengiyle Aygır Gölü'nü mutlaka ziyaret etmelisiniz © 


KARAGÖL, ULUDAĞ MİLLİ PARKI / TURGUT TARHAN 


ULUDAĞ 


ger doğanın benzersiz i manzaralarından birine tanık olmak istiyorsanız, karlı tepelerin ve vadilerin diyarı Uludağ'ın zirvesine mutlaka çıkmalısınız. Her türlü bitki örtüsünden yoksun kayalık yükseltiler üzerinde buzdan kaskatı kesilmiş zirvede, en ufak hayat belirtisi, ya da insan aktivitesi yok. Yalnızca ara sıra inleyen rüzgârın sesi duyuluyor. Solgun mavi gök- 


yüzünün altında Marmara Denizi, mega kent İstanbul, arka planda ise farklı renkleriyle ışıldayan buzul gölleri manzaranızı tamamlar. 

Her güzel şeye olduğu gibi 
2 bin 543 metrelik Uludağ'ın 
zirvesine ulaşmak da zorluklar içerir. Dereler ve gür ormanlarla kaplı bu güzel dağda, birkaç dakika içinde ılık ve açık havadan soğuk ve fırtınalı ortama dönüşebilen 


iklim (koşullarıyla karşılaşabilirsiniz. Ya da zirve yolunda soluğunuz kesilebilir. 
Ama sonunda varılacak ödül her şeye değecek ve tüm güçlükleri (o unutturacaktır. 
Bursa il merkezinin 36 kilometre güneyinde yer alan Uludağ, mitolojide Olimpos Dağı ismiyle anılıyordu. 
Adını verdiği milli park içinde yer alan Uludağ, kış aylarında kayak merkezi ve dağ tırmanışı, yazın ise trekking başta olmak üzere pek çok doğa sporuyla gezginler için bir cazibe merkezidir. Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı, kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda 40 
kilometrelik bir alanı kaplar. 
Geç kuaterner buzullaşmasına uğrayan dağlarımızdan biri olan Uludağ'da Kilimli, Karagöl, Buzlu, Aynalı, Heybeli, Kovukdere, Çayırlıdere 


isimlerinde yedi adet buzul 


göl bulunuyor. 

Uludağ zirve yürüyüşü için önce teleferik veya araçlarla oteller bölgesine erişmek gerekiyor. Bu noktada Kayakevi - Wolfram Madeni - Kar 


Çukuru - Keşiş Tepe - Yalancı (Küçük) Zirve - Uludağ Zirve, veya Ulukardeşler Oteli - Cennetkaya Ayrımı - Fatintepe - Şahinkaya - Kuşaklıkaya parkurlarından birini tercih ederek tırmanışı gerçekleşti-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OSMANGAZİ, BURSA 


rebilirsiniz. Ani sis bastırması ve havanın dönmesi gibi kötü koşullara hazırlıklı olmanız gerekmektedir. İsteyenler bu güzergâha buzul göllerini da katarak iki günlük bir etkinlik olarak planlayabilir © 


YILDIRIM GÜNGÖR 


İN AAMUDİYE - KALEHİSAR - ALACAHÖYÜK 


HATTUŞA / ÇORUM İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 


i ç Anadolu bozkırlarında doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle parıldayan Çorum ili sınırlarında yer alan Hitit Yolu yürüyüş rotası, birbirleriyle bağlantılı parkurlardan oluşuyor. Bunlardan biri de, güç ve gizemle dolu antikçağ harabelerini içeren iki tarihi mekân arasındaki Kalehisar - Alacahöyük rotası. Herkesin kolaylıkla kat edebileceği yürüyüş güzergâhının çok önemli bir rampası bulunmuyor. 


Yürüyüşün başlangıcı Alaca ilçesinin 20 kilometre, 
Alacahöyük ören yerinin 6 
kilometre kuzeyinde yükselen Kalehisar. Antik dönemden beri yerleşim olarak kullanılan ve 40 kilometre mesafedeki Hattuşa tepelerinden bile görülebilen kale- nin doruklarında Frig ve Bizans, eteklerinde ise Selçuklu yerleşimlerine rastlanır. Zirve noktasında Frig dönemine ait bir altarın yer aldığı ihtişamlı yapının aşağısındaki düzlükte, Selçuklu yapımı Behramşah Külliyesi'nin kalıntıları vardır. Medrese, hamam, türbe ve handan oluşan tarihi kalıntılar moloz taştan inşa edilmişlerdir. 
Toprak yol önce Behramşah Külliyesi kalıntılarına uğruyor. Sonrasında patikaya dönüşen parkur, geniş bir yay çizerek gezginleri Kalehisar doruğundaki harabelere götürecektir. İşaretlenmiş patika tekrar toprak yola kavuşarak, bir meşe ormanı içerisinden geçecektir. Kısa bir yokuş ardından Hitit döneminde kullanıln antik mermer ocağı yakınından geçen rota, Alacahöyük ören yerine ulaşacaktır. 
Antikçağda Etonia olarak bilinen Alaca ilçesi yakınlarındaki höyük, ilk olarak 
1835 yılında W. G. Hamilton tarafından bulunmuş. 


Çorum'un 45 kilometre güneyindeki sit alanı, kalkolitik, eski tunç, Hitit ve Frig dönemlerinden beri dini bir merkez olarak kullanılmış. 
Ören yerinde kral mezarları, tapınak, evler, su kanalları, sfenksli kapı ve şehir suru gibi ayrıntıları görmek mümkün. Kentin hafızalara 


kazınan en etkileyici bölü- 


mü, önünde kaya duvarlara işlenmiş çeşitli betimlemeler bulunan Sfenksli Kapı. Ortaya çıkarılan kral mezarları ise, zamanının sanat ve mimari özelliklerinin yanı sıra, ölü gömme âdetleri konusunda bilinmeyenlere ışık tutması açısından önemli. 
Alacahöyük arkeolojik alanının hemen doğusunda 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ALACAHÖYÜK / ÇORUM İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 


yer alan Gölpınar su bendi, bilim insanları tarafından Anadolu'nun ilk barajı sayılıyor. “En eski faal baraj” unvanıyla dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan bent, 2007'de restore edilerek yöre halkına hizmet vermeye başladı. Alacahöyük yerleşiminde konaklama ve günübirlik tesislerden yararlanabilirsiniz © 


İl, sularıyla yıkanan İskilip ilçesi tarihi dokusu, dünü ve bugünü birbirine bağlayan köklü kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle Çorum ilinin en özgün ilçelerinden biri. Günümüzde İskilip, modern hayata inat kendine yeni bir kimlik biçmeye çalışmamış. Özgün tarihi dokusuyla yerleşim, onu farklı kılan eski halini ilk bakışta hissettiriyor. İlçenin ortasından gökyüzüne doğru yükselen dev kaya kütlesinin etrafına kümelenen eski evler ile artık yok olma- ya yüz tutmuş el sanatları dükkânlarının yer aldığı tarihi arasta, tozlu raflarda unutulan sararmış bir fotoğraf izlenimi yaratıyor. Sokakları gezerken rastlayacağınız eski Osmanlı evleri, tarihi çeşmeler, kale, kaya mezarları, işyerleri önünde mesleklerini 


İN YALAKYAYLA - AKPINAR KÖYÜ 


büyük bir özveriyle sürdürmeye çalışan zanaatkârlar kentin hafızasını oluşturan detaylar arasında. 

Yürüyüş O ayakkabılarını ayağımıza geçirmenin bir başka çekici yanı da, ziyaret ettiğiniz 


bölgenin zengin 


mutfak kültürünü keşfetmektir. İşte Türkiye'de doğa ile damak tadını birleştiren Gastronmi Yolu yürüyüş rotası, bu olguyu hedeflemek- 


tedir. 


Önereceğimiz rota, 


hem İskilip'in doğal güzelliklerini tanıtırken etkinlik sonrası uğrayacağınız mekânda Osmanlı döneminden günümüze ulaşan geleneksel İskilip dolması ile buluşturuyor konuklarını. Odun ateşinde pişen pilavın buğusuyla kaynatılan lokum kıvamındaki et, pilavın üstünde ve yanında sirkeli ayran sunularak servis ediliyor. 

ile 


Yalakyayla Akpınar 


Köyü arasındaki parkur eski 


İSKİLİP / SABRİ ÇİÇEKÇİ 


bir göç yolu. Karla kaplandığı için tüm bitkilerin uyku- ya daldığı yaylada bulunan tek evin hemen arkasındaki orman yolunda yürümeye başlıyoruz. Genç çam ağaçlarının gölgelediği yol, bir süre sonra patikaya dönüşüyor. Aşağıdaki vadiye hâkim yamaçlardan geçen parkur, yavaş yavaş irtifa kaybederek tarlaların bulunduğu Kamberin Pınarı mevkiine geliyor. 
Yer yer meyve ağaçlarının çevrelediği rota, Ahlatçık köy yolundaki Selbasan Deresi'ne ulaşıyor. Bu noktada sudan dikkatli bir şekilde karşıya geçen patika, her dönemecinde bir başka nefes kesici manzara çıkarıyor doğaseverlerin (karşısına. oElmalı Vadisi'ne bakan yamaçlar- da ilerleyen katır yolundaki keyifli bir yolculuk Akpınar Köyü'nde sona eriyor © 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İSKİLİP, ÇORUM El 


İSKİLİP / SABRİ ÇİÇEKÇİ 


DÜZCE YAYLALARI 


A ve İstanbul gibi büyük kentlerde yaşayanlar için Düzce, insanı mıknatıs gibi çeken yaylalarıyla pek çok alternatif sunar. Doğa bu bölgeye o kadar çok güzellik vermiştir ki her mevsim degişik bir elbiseyle çıkar ziyaretçilerin karşısına. İlkbahar- da ağaçları beyaz ve pembe çiçeklere bulanır, yazın çayırları yeşillenir, sonbaharla birlikte ormanları renkten renge girer ve kışın beyaz battaniyesini çeker üstüne. 
İlkbaharla şenlenen yaylalar, sonbahar sonunda sonsuz bir yalnızlığa bürünür, kış aylarında ise hüzünlü bir suskunluğa dönüşür. 
Şehirden kısa bir süreliği- ne yakın bir yere kaçmak isteyenlerin adresi olan Düzce yaylaları, farklı fiziksel gücü ve deneyimi olan kişilere uygun çok sayıda yürüyüş 


rotası barındırır. Doğu batı 
doğrultusunda yaklaşık 50 
kilometre uzunluğundaki bir coğrafyaya konumlanan yaylalara ulaşım, asfalt ve orman içi yollarla sağlanır. Kardüz ile Kapanca tepeleri arasındaki 1200 - 1700 metre yükseltideki Topuk, İkizler (Oflu), Eğreltilik, Kütüklü, Sinekli, 


Sakarca, Koca, Şehir, Çiçekli, Torkul, Kelikler (Sırıkyanı), Odayeri, Pürenli, Derebalık, Balık, Hera (Hira), Uzunçayır, Kardüz yaylaları çayırlık alanlara kurulmuştur. 

Gerek orman içi toprak yolları, gerek eski yayla göç yollarını, gerekse patikaları kullanarak yapacağınız en 


güzel yürüyüş rotaları Çamdibi (Dipsiz) Göl - Topuklu Yaylası, Topuklu Yaylası - Eğreltilik Yaylası, Kütüklü Yaylası - Abant Gölü, Torkul Yaylası - Torkul Gölü - Derebalık Yaylası, Pürenli Yaylası - Balık Yaylası ve Balık 


Yaylası - Güzeldere Şelalesi 


parkurlarıdır. Söz konusu rotalar için önceden hava durumunu kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ederiz. 
Hangi yayla yürüyüşüne katılırsanız katılın dönüş yolunda mutlaka Düzce mutfa-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GÖLYAKA/KAYNAŞLI, DÜZCE 


ğının tatlarını denemelisiniz. 
Çetin kış koşullarında yürüyüş ve temiz havanın acıktırdığı yürüyüşçüler Çerkes, Abaza, Laz, Arnavut, Tatar, Boşnak ve Gürcü mutfağının lezzetli yemeklerini yöredeki tesislerde bulabilirler © 


FOTOĞRAFLAR: İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 


oğu 


Karadeniz'in yete- 


W rince keşfedilmemiş saklı cennetlerinden oGümüşha- ne, turizm değerleriyle büyülü bir dünya. Bölgenin en 


ünlü turizm merkezi, Torul 


ilçesine bağlı Zigana Köyü sınırları içerisinde yer alan Zigana kış turizm merkezidir. Gümüşhane il merkezine 
46 kilometre mesafedeki alana, Zigana Tüneli çıkışından 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sağa ayrılan beş kilometrelik bir yolla ulaşılır. Trabzon 
60 
kilometre mesafede yer al- 


Havaalanı'na (yaklaşık 


masından dolayı Türkiye'de Erciyes ve Palandöken'e bir- 


likte en kolay ulaşılabilen üç kayak merkezinden biridir. 
1991 yılında turizm merkezi 
ilan edilen alanda bir konaklama tesisi bulunur. 

Zigana kayak merkezi çevresinde hem Trabzonluların, hem de Gümüşhanelilerin kullandığı birçok yayla bulunur. Hemen her yeteneğe uygun harika yürüyüşler sunan bu coğrafyada önereceğimiz rota, kayak merkezinden başlayıp Limni Gölü Tabiat Parkı'na uzanan 5 kilometrelik yolculuktur. Tamamı karla kaplı yolu takip eden rota, bir yanı ormanlarla kaplı, diğer yanında ise panoramik bir görsellik sunar. Neredeyse düz bir hatta ilerleyen etkinlik son bölümde kısa bir inişle tabiat parkına ulaşır. 

Gedik ve Kaban tepeleri- nin batısındaki Büyükdüz Sırtı yamaçlarında yer alan 


Limni Gölü, bir set gölü. 2 
bin 100 metre yüksekliğe konumlanan bu şirin göl, Zigana Köyü Saranoy Yaylası sınırları içerisindedir. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 2006 yılında A tipi mesire alanı, 2011 yılında ise tabiat parkı ilan edilen alan, zengin flora ve faunası ile dikkat çekiyor. Orman yeşilliğinin sarmaladığı bir ortamda bulunan göl kıyı- 


TORUL, GÜMÜŞHANE Eİ 


sına, doğa dokusuna uygun bir konaklama tesisi inşa edilmiş. 

Gümüşhane il merkezine 41 kilometre mesafedeki Limni Gölü'ne, Zigana kış turizm merkezi üzerinden veya Zigana Köyünden kuzeye uzanan yolla ulaşabiliyor. Eğer önceden rezervasyon yaptırdıysanız sessiz ve huzurlu bir ortam sağlayan göl kıyısındaki bungalovlar- 


da geceleyebilirsiniz © 


İN DAVRAZ KAYAK MERKEZİ - DAVRAZ DAĞI 


YILDIRIM GÜNGÖR 


ar, güneş, rüzgâr ve buzlanmanın çizgi ve harelerle donattığı Davraz Dağı, yüzeyini her gün yeniden oluşturur. Şafak ve günbatımlarında ise güneş ışığı bu buz örtüsüne tam bir ateş banyosu yaptırır. 2 bin 
637 metre yüksekliğindeki 


Davraz, Göller Yöresi'nde, Eğirdir ve Kovada gölleri arasında yükselir. Gün içerisinde dağ, kilometreler boyu gölgesini Isparta Ovası'na düşürür. Kayak tesisi ve dağ yürüyüşlerine imkân sağlayan Davraz Dağı, yaz - kış 


doğaseverlerin önemli ad- 


reslerinden biridir. Özellikle Antalya'daki dağcılık ve yürüyüş kulüpleri tarafından günübirlik veya kamplı aktiviteler için tercih edilir. 
Davraz kış sporları merkezinde turizm belgeli kaliteli konaklama tesislerinin yanı sıra bir kayak evi hizmet verir. Kayak merkezinde kuzey disiplini, alp disiplini, tur kayağı, snowboard, telemark olmak üzere çeşitli kayak aktiviteleri yapılabilir. Saatte 1000 
kişi taşıyabilen 1211 metre ve saatte 800 kişiyi taşıyabilen 
936 metre uzunluğunda iki 
telesiyej var. Ayrıca 624. metre uzunluğunda bir teleskiyle 
300 metrelik iki adet de babylift bulunur. Mekanik tesis saatte 4.bin kişiyi ağırlayabiliyor ve 2 bin 100 metre yüksekliğe çıkarabiliyor. Toplam pist uzunluğu ise beş kilometre. 
Karasal iklimin hüküm sürdüğü merkezde kayak mevsimi aralık - nisan ayları arasındadır. Kar kalınlığı sezon süresince bir - iki metreyi bulur. Orman zonu bölgesi- nin üstünde yer alan dağda, çeşitli kış sporlarına olanak veren parkurlar bulunur. 
Davraz'ın beş kilometrelik 


EĞİRDİR, ISPARTA 


doğu - batı doğrultusundaki uzantısı 2 bin 637 metrelik zirvesinde sona erer. Kuzey tarafında 2 bin 100 metre yüksekliğinde alçak sırt çizgisi ise güneybatı - kuzeydogu istikametinde uzanır. Güney yamaçları ağaçlarla kaplı dağın batı kısmında çarşakla ulaşılan Küçük Davraz Tepesi yer alıyor. Davraz Dağı tırmanışı, kayak evinden başlayarak performansa bağlı olarak gidiş dönüş yaklaşık 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yedi sekiz saat sürüyor. Eğer dönüş yolu olarak Küçük Davraz güzergâhını seçerseniz, batı yönünde ilerleyerek Isparta yakınlarındaki Sav Köyü'ne inebilirsiniz. 

Davraz Dağı, Türkiye'nin uzun mesafe yürüyüş rotalarından St. Paul Yolu üzerinde. Dileyenler beş saatlik Davraz Kayak Merkezi - Kulova Yaylası - Sivridağ - Prostanna Antik Kenti - Eğirdir rotasını deneyebilir © 


UMUT KAÇAR 


gc en önemli sarıçam (Pinus sylvestris) ormanlarından birinin Kars ili Sarıkamış ilçesinde oldugunu biliyor musunuz? Bu ağaç Avrupa kıtası başta olmak üzere Kafkaslar, Sibirya ve Kuzey Asya'da görülür. 
Türkiye'de ise daha çok Kuzey Anadolu'nun yüksek bölümlerinde bulunmakta birlikte, Batı ve Kuzey Karadeniz'in güney o yamaçları, Doğu Anadolu'da Sarıkamış, Güney Marmara, Yozgat, Sivas, Kırşehir ve Kayseri gibi bölgelerde de rastlanır. Yüksek irtifa seven, soğuk iklimlere ve rüzgârlara dayanıklı olan sarıçam, gövde kabuğunun renginden alır ismini. Kumlu ve killi topraklarda yetişen 
ağacın boyu kimi yerlerde 40 
metreyi aşabilir. 

İşte sarıçam ormanları- nın bulunduğu bu bölge; 


İN OTELLER - KATERİNA AV KÖŞKÜ 


barındırdığı zengin bitki ve yaban hayatının yanı sıra geçmişte yaşanan Sarıkamış Harekâtı'ndaki şehitler anısına 2004 yılında Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli 
Parkı ilan edildi. 22 bin 980 
hektarlık bir alanı kaplayan park içinde ayrıca Türkiye'de en önemli kayak pistlerine ev sahipliği yapan Sarıkamış kayak merkezi bulunuyor. İğne yapraklı dallarındaki beyaz kar öbekleriyle birer korkuluk gibi görünen sarıçam 


ağaçları arasında keyifli yürüyüş yapmak isteyenler, 21 
değişik güzergâhtan oluşan Sarıkamış yürüyüş parkurlarından birini deneyebilir. 
Kayak merkezinin bulundugu Bayraktepe ile Karanlıkdere, Keklikdere, Komdere ve İnkaya vadilerindeki zorluk derecesi düşük rotaları her doğasever rahatlıkla yürüyebilir. 

Bu parkurlar içerisinde bizim önerimiz Oteller böl-Katerinanın Av 


gesinden 
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Köşkü'ne uzanan orman içi yürüyüş. İlk bölümü kısa bir yokuş içeren parkur, pistler kavşağından sağa dönerek, orman içine giriyor. Nispeten eğimin düzeldiği bu bölümde önümüze çıkan pınarı geçerek, Çamaşırdere Vadisi'ne 


y, 


A 
A 


Eski yakınında karşımıza çıkan 


iniyoruz. cephanelik tabeladan sonra, Karanlıkdere Vadisi üzerinden Katerina Av Köşkü'ne erişiyoruz. Çar 
2. Nikola tarafından 1890 
- 1914 yılları arasında yaptırıldığı tahmin edilen köşk, 
#4 


SARIKAMIŞ, KARS EN 


im 
W ii j SM 


şehrin kuzey batısına konumlanıyor. Bölgede birkaç gün geçirecek tatilciler ayrıca Zirve - Oteller (9 km), Zirve - Karanlıkdere - Oteller (10 km) ve Oteller - Soğuksu - Kızlar Kalesi (10 km) rotalarında yürüyüş yapabilirler © 


akibaba (1304. m), Karaca- 

kaya (1279 m) ve Topmeydanı (1074. m) tepeleri arasındaki bölgeye konumlanan Küre, bir madenci yerleşimi. 
İlçe Ersizler Kanyonu, Çatak Baraj Gölü, Paflagonyalılardan kalma Doğanlar Kalesi, Karacehennem Boğazı ve yaylalarıyla turizm açısından önemli bir bölge aynı zamanda. 

Küre beldesinin bir diğer turistik değeri ise İstiklal Yolu üzerindeki en önemli konaklama merkezlerinden biri olan Ecevit Han. Bina bir zamanlar lojistik mal- bir 


komuta merkezi ve konak- 


zemelerin toplandığı lama tesisi olarak kullanılmaktaydı. Tarihte Mustafa Kemal Atatürk, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi birçok ünlü simayı ağırlayan 


İN ECEVİT HAN - ÖDEMİŞ KÖYÜ 


konak, yemyeşil bir orman dokusu içerisinde yer alıyor. Gerek yürüyüş etkinliği sonrasında yorgunluk atmak isteyenler, gerekse bölgeyi turistik amaçlı ziyaret edenler konaklamak için Ecevit 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Han'ı tercih ediyor. Üst katı 


otel alt katı ise restoran olarak hizmet veren tesiste, eski fotoğrafları inceleyerek Kastamonu'nun eski zaman hallerine tanık olabilirsiniz. 


İstiklal Yolunun Ecevit 


Han bölümü, İnebolu - Kastamonu yolunun karşı tarafından başlıyor. Uzunöz Köyü Ambarlı Mahallesi'nden geçerek güneye doğru ilerleyen rota eski bir köprünün önüne geliyor. İstiklal Yolu üzerindeki sekiz tarihi köprüden biri olan Değirmen Depo Köprüsü, kesme taş duvarları ve mimari stiliyle dikkat çekiyor. Tarihi yapı, bir zamanlar yakınında bulunan eski hanın ismine atıfla Şapkalı Köprü olarak da anılıyor. 

Uzunöz Çayı'nın üstünden geçen köprüden sonra toprak yola dönüşen parkur, yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Hemen önünüzdeki Çataltepe sırtına yayılan eski orman deposu binaları, bir kamp alanı aynı zamanda. Çam, köknar ve gürgen ağaçlarının oksijen 


deposuna dönüştürdüğü bir ortamda yürüyüşünüze devam edin. Virajlar yaparak yukarı tırmanan toprak yol, Öteyüzdoruğu (1388 metre) Tepesi'ne doğru ilerleyecek. 
Bu etabın en yüksek noktası olan 1301 metreye ulaştığınızda, bir kavşak noktasına varacaksınız. Şimdi, sağdaki ana yolu izleyin. Yumuşak bir eğimle inişe geçen rota, 


KASTAMONU ii 


kıvrımlar yaparak orman içerisindeki yolculuğunu sürdürecek. oÇortlak Mahallesi ve Köstekçigözüdibi ayrımlarını geçtikten sonra İnebolu - Kastamonu kara- yolu ile karşılaşacaksınız. 
Dikkatli bir şekilde karşıya geçin. Birazdan Ödemiş tarihi taş kemer köprüsü üzerinden Ödemiş Köyü'ne giriş 


yapacaksınız © 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arkılara konu olan Ilgaz “iz Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinin sınırında yer alır. Bozkırların sona erip sonsuz yeşiliyle karışık ormanların kendini 


göstermeye başladığı Kö- 


11647 DAĞI MİLLİ PARKI - HACETTEPE 


roğlu Dağları'nı aşar aşmaz 


karşılaşılır onunla. Çankırı - Kastamonu yolcularını, gökyüzünün mavisine uzanan beyaz şapkasıyla selamlar. Rüzgârlı ve beyaz renkli geçidi aşarken, karaçam, sarıçam ve göknarların koyu yeşil iğne yapraklarıyla bezeli ormanlar yarenlik eder yolculuğunuza. 

Kastamonu - Çankırı karayolunun 45. kilometresinde yer alan Ilgaz Dağı Milli Par- 


FOTOĞRAFLAR: MEMET GÜNGÖR 


kı, barındırdığı doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerleriyle Türkiye'nin en önemli tabiat alanlarından biri. Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın 750,86 hektarı Kastamonu, 337,75 hektarı da Çankırı il sınırları içerisinde. Karadeniz ile İç Anadolu bölgeleri arasındaki geçiş kuşağında yer alan Ilgaz'da 617 takson ve 30 civarında memeli türünün barındığı tesbit edilmiştir. Sonbahar aylarında foto safari tutkunlarının adresi olan mekân, aynı zamanda Türkiye'nin kış sporları merkezlerinden biridir. 

Üç konaklama tesisinin bulunduğu Ilgaz Dağları kayak merkezinde 800 ve 1500 
metre uzunluğunda iki adet kayak pisti bulunmakta. Söz konusu pistler özellikle yeni başlayanlar ve kendini geliştirmeye çalışan kayaksever- 


ler için uygun. Kayak alanlarına ulaşmak için 700 metre uzunluğunda bir telesiyej ile 
950 metre uzunluğunda bir 
teleski tesisinden yararlanılıyor. Kayak ve snowboard sevenlerin zevkli aktivitelere katıldıkları merkez, denizden yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe konumlanıyor. 
Ilgaz Dağının en yüksek noktaları 2 bin 583 metrelik 
Büyük Hacettepe ile 2 bin 546 


ILGAZ, KASTAMONU/ÇANKIRI ET 


metrelik Küçük 


zirveleri. Kış aylarında tırma- 


Hacettepe 


nış faaliyeti yapmak isteyenler Kastamonu tarafında Melikler Yaylası, Çankırı sınırlarından ise Yıldıztepe - Mülayim Yaylası - Belen Gediği - Kaynar - Taşlık Sırtı - Büyük Hacettepe rotalarını kullanabilir. Kayak merkezinde konaklayanlar ayrıca milli park içindeki orman 


yollarında günübirlik yürüyüşlere katılabilir © 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İ. beşinci en yüksek zirvesi olan Erciyes Dağı, sönmüş bir volkan. 
Binlerce yıl önce Kapadokya bölgesini lavlarıyla şekillendiren bu dev masif kütle, adıyla anılıyordu. Kayseri şe- 


antikçağda Argaios hir merkezinin 25 kilometre güneybatısına konumlanan Erciyes'in granit kubbeleri, yamaçlarındaki kıvrımlı vadileri üzerinde dev gibi yükselerek, zirvelerini ürpertici koyaklara ayırıyor. 

Erciyes Dağı, doğa sporları için son derece elverişli. 
Yaz aylarında trekking, kış aylarında ise kayakseverlere açıyor kucağını. 2 bin 100 ile 
3 bin 400 metre arasındaki 
yüksekliklere yayılan kayak pistlerinin eğimleri yüzde 
10 ile yüzde 50 arasında degişiyor. Nitelikli konaklama tesislerinin yer aldığı alanda 


MM ERCİYES OTELLER - HİSARCIK VADİSİ - KENT ORMANI 


toplam 16 teleferik ve lift hattı bulunmakta. Kayakseverler bölgede Alp disiplini, snowboard, snowkite (kar uçurtması), kızak, heliski gibi etkinlikleri gerçekleştirebiliyor. 
Türkiye'deki en kolay ulaşılabilen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'teki mevcut pistlerin yüzde 75'inde suni karlama yapıldığından sezon süresi daha uzun olabilmekte ve kayak meraklılarını tatmin etmekte. 

Dağcıların yaz - kış ziyaret ettiği Erciyes Dağı tırmanış rotaları, dağın doğu yüzündeki Tekir Yaylası ile kuzey yamacındaki (o Sütdonduran Yaylası başlangıç noktası. 
Her iki tırmanış için Buzul, Kar - Buz, Şeytan Boğazı, Sırt ve Sol Kulvar gibi farklı rota seçenekleri kullanabilirsiniz. Öte yandan Erciyes Dağı çevresindeki Melikgazi, 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AA 


YILDIRIM GÜNGÖR 


— AHASAN 'YMOYA/ZNKAN 


Hacılar, Develi ve Talas ilçe sınırlarına yayılan pek çok yürüyüş rotası mevcut. Bunlar içerisinde Hacılar Kapı - Lifos - Tekir Yaylası (7 km), Kızık Yaylası - Gereme (5 km), Oteller - Hisarcık Vadisi - Tekir Yaylası ve Oteller - Hisarcık Vadisi - Kent Ormanı rotaları, kış aylarında herkesin deneyebileceği yürüyüş parkurları arasında. 
Bu bölümde yer alan Oteller - Kent Ormanı rotası, Erciyes Dağı manzası ile tarihi kalıntılardan geçen son derece keyifli bir güzergâh. Erciyes - Tekir Yaylası mesire alanı Çakıllıyurt mevkisinden başlayarak Seyfe Deresi'ni izliyor. Tarihi Kesikkemer su kemerini geçip oÇaylakçukur Deresi'ne ulaştığınızda ana yoldan ayrılarak kanal boyunca yürümeye başlıyorsunuz. Hemen sol çaprazınızda yer alan tarlanın 


> ERGİYES OTELLER - HİSARCIK VADİSİ - KENT ORMANI 


ortasında antik dönemden kalan bir Roma havuzu bulunduğunu belirtelim. Kısa bir süre sonra Sol altınızda Süt Köprüsü'nü göreceksiniz. Geç Bizans dönemine ait köprünün sadece günümüze kalan kemer bölümünü fotoğraflayabilirsiniz. Daha sonra kanalı izleyerek toprak yola kavuşan parkur, Kent Ormanı'nda sona eriyor © 


——— 


(4 


YILDIRIM GÜNGÖR 


Arganthonios 


A ntikçağda 


ismiyle anılan ve Bithynia 


ile Mysia bölgelerini birbirinden ayıran sınırı oluşturan Samanlı Dağları, doğu - batı doğrultusunda uzanır. 
Uludağ'dan sonra Marmara Bölgesi'ni kuşbakışı seyredeceğiniz ikinci doğal seyir terası konumundaki Kartepe, 1606 metreyle Samanlı 


Dağları'nın en yüksek noktasıdır. Gerek Maşukiye - Kartepe yolundan, gerekse zirveden Marmara Denizi, İzmit Körfezi, İstanbul'un doğu kıyıları, Kocaeli yerleşimi ve Sapanca Gölü manzarası seyredilebilir. 

Eski haritalarda ismi Keltepe olarak geçen dağ, turizm açısından bölgeyi sevimli 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kılabilmek adına Kartepe'ye dönüşmüş günümüzde. Zirvesinde bir konaklama tesisinin bulunduğu alan, aynı zamanda bir kayak merkezi olarak hizmet veriyor. 
Marmara Bölgesi'nde bulunmasına ve çok fazla yüksek olmamasına karşın Kartepe'nin kış sporlarına koşullar 


uygun sunması, 


meteorolojik oaçıdan kuzeybatı rüzgârlarına bağlanıyor. Karadeniz'den esen 


bu karşılaştıkları 1606 metrelik 


rüzgârlar, Marmara'da ilk yükseltiye kar yağışı bırakıyor. Bu nedenle Samanlı Dağları silsilesi üzerindeki Kartepe, yakın çevredeki kayak sevenler tarafından tercih ediliyor. 

Kocaeli sınırları içerisindeki Kartepe Kayak Merbeldesine 


kezi, Maşukiye 


16 kilometre uzaklıkta yer 


alıyor. Kayak için en uygun zamanın aralık - mart ayları arasına tarihlendiği alanda kar kalınlığı sezonda kimi zaman 2 metreyi bulmaktadır. Toplam 12 piste sahip merkezde 4 lift, 3 telesiyej ve 
1 teleski hizmet vermektedir. 


4 bin 650 kişi kapasiteli pist- 


lerin uzunlukları 400 metre ile 3 bin 500 metre arasında değişiyor. 

Yağışlı ve görece ılıman bir iklim kuşağında iğne ve yapraklı ormanlara ev sahipliği yapan Kartepe, yakın kentlerdeki seyahat acentelerinin tercih ettiği bir rota. 
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KARTEPE, KOCAELİ 


Kayak merkezi çevresin- de yürüyüşler yapabileceğiniz gibi kar durumuna göre Kartepe - Hacıyakup Çayırı - Kuzuyayla güzergâhını deneyebilirsiniz. Pist bölgesinden geçerken çok dikkatli olmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatalım © 


FOTOĞRAFLAR: MİKAİL KÖROĞLU 


M armara Bölgesi'ndeki Armutlu Yarımadası'dan başlayıp Sakarya Nehri'ne kadar 130 kilometre boyunca uzanan ve Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik illerine yayılan Samanlı Dağları'nın bir başka doğal güzelliği Beşkayalar 
Tabiat Parkı. Toplam 921 
hektarlık alana yayılan park, Bursa'da doğan Sıcakdere ile kaynağını Sakarya'dan alan Soğukdere vadilerinin birleşerek oluşturduğu Kirazdere Vadisi'ni ve Servetiye Köyü'nü kapsar. İsmi, derelerin birleşme noktasındaki ilginç formdaki kayalardan esinlenen Beşkayalar, bitki örtüsü, yaban hayatı, kanyon oluşumları, mağaları, yaylaları, yürüyüş parkurları, kamp alanları ile doğaseverlerin aradığı yerlerden. 
Birinci derece doğal sit 


İN DEŞKAYALAR TABİAT PARKI 


alanı statüsündeki Beşkayalar Tabiat Parkı'nın en güzel bölgelerinden biri de Aytepe. 
Eski askeri haritalarda Ayı Tepesi olarak geçen ve günümüzde yeni ismiyle hafızalar- da yer eden Aytepe, 954. metre yüksekliğe sahip. Samanlı Dağları'nın yüksek tepelerinden biri olan ve Soğukdere Kanyonu'na hâkim sarp kayalıklı manzarasıyla ünlenen Aytepe'den, Kocaeli yerleşimi tüm mahalleleriyle fotoğraf verir. Parkın yıldızı ise Soğukdere ve Sıcakdere yataklarının oluşturduğu O kanyonlardır. 
Derin ve ıslak bu koridorlar, kışın debileri yükselen hırçın akarsulara dönüşür. 

Yakın çevredeki tüm seyahat acente ve yürüyüş kulüplerinin tercih ettiği bölgedeki en güzel yürüyüş rotası, Yuvacık Baraj Gölü - Soğukdere - Servetiye Köyü - Aytepe 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rotasıdır. Ancak kış aylarında Servetiye Köyü ile Aytepe arası yoğun kar altında oldugundan zorluk derecesi hayli yüksek bir yürüyüş etkinliği içerir. Bölgeye erişmek için 


önce Kocaeli - Yalova yolu 


takip edilir. Gölcük ayrımı- na gelindiğinde sola dönülerek Yuvacık Köyü'ne varılır. 
Daha sonra Kocaeli'ne su 


sağlamak için oluşturulan 


(Kirazdere) 
Gölü'nü tepeden seyreden 


Yuvacık Baraj 
Servetiye Köyü'ne çıkılır. Buradan başlayan kış yürüyüşü önce Soğukdere kıyısına iner. 
Alabalık tesislerindeki moladan sonra ise Yuvacık Baraj Gölü'ne ulaşılır. Yaz aylarında kullanılan Aytepe - Menekşe Yaylası parkuru, kış aylarında doğaseverler açısından çok zorlu bir güzergâhtır © 


MİKAİL KÖROĞLU 


po Dağları'nın Oo batı ucunda, kuzey - güney doğrultusunda uzanan bir dağ silsilesi olan Babadağ, denizden 1969 metre yüksekliğe ulaşır. Babadağ, Eşen Çayı Vadisi'yle Akdağ kütlesinden ayrılır. Tecrit olmuş pozisyonu ve denize yakınlığı nedeniyle florası nadirdir ve dağa endemik çok sayıda bitki içerir. Alçak kesimler maki ve kızılçam ormanı, ağaç sınırına kadar olan kesim sedir ormanı ve subalpin kuşak sarp kayalık, taşlık yamaç ve açık zirve bitki topluluklarından oluşur. 
Babadağ'da saptanan 535 
bitki türü arasında 40 takson (yüzde 16) Türkiye'ye endemiktir. Bunlardan Acer undulatum, Asyneuma babadaghensis, o Campanula 


koyuncui ve  Petrorhagia 


İN BABADAĞ - KOZAĞAÇ KÖYÜ - ÖLÜDENİZ 


iycica yalnız Babadağ'da kaydedilen özgün bitkilerdir. 
Önemli Bitki Alanı (ÖBA) statüsündeki Babadağ, dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezidir aynı zamanda. 
Deniz kıyısında dev cüssesiyle yükselen Babadağ, sadece yamaç paraşütçüleri- nin değil, yürüyüş tutkunlarının da ilgi odağı. Sunduğu muhteşem manzara ve kendine özgü bitki türleriyle bu ilgiyi fazlasıyla hak ediyor. 
Önereceğimiz rota dağın zirvesinden başlayarak Ölüdeniz sahiline iniyor. Kendinize güveniyorsanız, teknik zorluk içermemesine karşın değişken topografik yapı ve sık bitki örtüsü nedeniyle oldukça zor olan bu parkuru tersten çıkış olarak deneyebilirsiniz. Rotanın ilk ve son bölümünün sarı - kırmızı, 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ana rota olan Likya Yolu bölümünün ise kırmızı - beyaz çizgilerle işaretli olduğunu anımsatalım. 

Aralık ayı ile birlikte dagın önce kuzey yüzü karla kaplanıyor. Daha sonra zirvesiyle birlikte kar zonu, alçak kesimlere kadar iniyor. 
Rotanın ilk bölümünde kar üzerinde yürünüyor. Zirve noktasından harika manzarayı seyrettikten sonra inişe geçiliyor. Paraşüt pistinin sağ tarafında yer alan işaretli patika, ana güzergâhı oluşturuyor. 

Denize bakan güney yamaçları, irtifa çe 
Ovacık'a doğru inen sırt 


kaybettik- 


kar kalınlığı azalıyor. 
hattını takip ederek alçalan rota, orman içi bir güzergâhı takip ediyor. Kozağacı Köyü çıkışındaki çeşmenin yanı- 


na ulaşan parkur, bu nokta- 


da Likya Yolu'na kavuşarak Ovacık'a doğru ilerliyor. Eski göç yolunun bittiği mevkide tabelanın yönlendirmesiyle Likya Yolu'ndan ayrılıp sol- 


daki patikaya giren rota, sarı - kırmızı işaretler eşliğinde Ölüdeniz'e varıyor. 
Böylelikle karla başlayan deniz 


yürüyüş, kıyısında 


sona eriyor © 
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FETHİYE, MUĞLA ii 


GÖREME/ CÜNEYT OĞUZTÜZÜN 


KAPADOKYA VADİLERİ 


oğal bir sanat galerisi gi- 


bidir Kapadokya. Kimilerinin tepesinde taştan birer şapka gibi duran kaya parçalarıyla peri bacası oluşumları, ilk bakışta bir tür şaka 


gibi görünür. Doğanın bu el çabukluğu Kapadokya'yı gezenlere daha çok fantastik bir gezegenin yüzeyini anımsatır. Taş yumru ve renkli bir sütun gibi yükselen peri bacalarının tepesinde tuhaf bir dengede duran kaya parçası, sanki yağmurdan ve güneşten onu koruyor gibidir. Vadiler içinde hayal edilebilecek her türlü 


şekille oyulmuş, sarp kaya sütunları ve kaya yamaçları özgün formlar oluşturur. Bu gerçek ötesi resmi kaya yerleşimleri ve duvarları, yüzyıllar öncesinin ustalarına ait fresklerle süslü kaya kiliseleri tamamlar. Kapadokya bölgesi, dört mevsim ziyaret edilebilen ender turizm merkezlerinden biri. İç Anadolu Bölgesi'nin uçsuz bucaksız bozkırları ve çıplak tepeleriyle yoğrulmuş bu coğrafya, kışa erken merhaba diyen yörelerden biri. Sonbahardan kışa geçerken önce insanın iliklerine işleyen kuru bir ayaz çöker Kapadokya'ya. 
Sonra kar beyazına bürünen vadiler içindeki peri bacaları, estetik bir görüntü oluşturur. 
Sarı, kahverengi ve siyah taş bedenlerine işleyen kar beyazı, ayrı bir güzellik katar kaya sütunlarına. Nevşehir, 


Kayseri ve Aksaray sınırlarına yayılan Kapadokya, antik dönemde Katpatuka ismiyle anılıyordu. Erciyes, Göllü, Hasan ve Melendiz yanardağlarının oluşumuna lav ve tüfleriyle katkı verdiği bu özgün coğrafya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yerini almış durumda. 
Kapadokya'nın Nevşehir ili 
1986 
yılında Göreme Tarihi Mil- 


sınırlarındaki alanı, 


li Parkı ilan edildi. Bölgeye 


GÖREME/ÜRGÜP, NEVŞEHİR 


gelenler öncelikle bir balon turuyla Kapadokya vadilerini yukardan keşfetmeli. Daha sonra karlda ayak izlerini bırakarak Çavuşin - Aktepe - Kızılçukur - Güllüdere, Kızılçukur - Çavuşin Köyü - Göreme, Üçhisar - Güvercinlik Vadisi - Göreme, Güzelöz - Soğanlı Vadisi, Derbantbaşı - Güzelöz Kilisesi, Soğanlı - Akköy Göleti, Akköy - Keşlik - Erdemli Vadisi rotalarını yürüyebilirler © 


Di 


UÇHİSAR / TURGUT TARHAN 


MN ALADAĞLAR EMLİ VADİSİ 


rta Anadolu Bölgesi'nde 

Niğde, Kayseri ve Ada- na illerine yayılan Aladağlar kütlesi, gökyüzü ile kaynaşmış kuleleriyle Türkiye'deki en ilginç dağlar arasında. Bu haşin, vahşi ve güzel masif, hâlâ mistik ve romantik bakir bölgelerden biri. Milli park konumundaki karla kaplı dağ silsilesinin dik granit zirveleri, kıvrılarak vadilere 


inen buzullarla görebileceğiniz en göz alıcı görüntülere sahip. 3 bin - 3 bin 770 metre arasında onlarca zirvenin yer aldığı Aladağlar, macera seven dağcıların tutkulu sevdalarından biri. Dik kayalık zirveler, teknik tırmanış gerektiren doruklar, ürkütücü, ama bir o kadar çekici tepeler, derin yarık şeklinde 


buzul göllerin 


kanyonlar, 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görselliğini arttırdığı vadiler bu emsalsiz coğrafyanın öne çıkan güzellikleri. Özellikle Cımbar, Narpuz, Karayalak, 


Kakarat (Kokarot), Emli, Mangırcı, Sıyırma, Tırak, Maden, Hacer, Parmakka- 


ya, Aksu (Ağla), Yalakderesi vadileri ile Kemiklikapız ve Kazıklıali kanyonları dağcıların dört mevsim hayalleri- ni gerçekleştirdiği mekânlar arasındadır. 
Aladağlar'da birçok kulüp ve profesyonel dağcı, kış mevsiminde teknik donanımlı tırmanış düzenliyor. Yoğun kar 


ve etkinlikler 


altındaki kış ayları içerisinde, görece en kolay yürüyüş etkinliği Emli Vadisi'ne 


düzenlenebilir. Bu- 


nun için öncelikle Niğde ili Çamardı ilçesi Çukurbağ Köyü'ne ulaşmak gerekiyor. 
Buradan alacağınız lojistik destekle Sarımehmedin Yurdu Yaylası'na erişebilirsiniz. 
Yayla girişinde sağınızda göreceğiniz derin koridor, Kazıklı Ali Kanyonu. Kanyon ağzı ve yaylada kaya yerleşimleri görülebilir. Yayladan hemen sonra milli park tarafından organize edilen kamp alanına varılır. Vadi bu bölümde sağa doğru Mangırlar adıyla ikinci bir kola ayrılır. 
Emli Vadisi, yaz aylarında Akşam Pınarı - Sulağan Keler Pınarı - Vali Konağı - Kaldı Zirvesi rotası yüryüşüne izin vermektedir. Siz, yumuşak bir eğimle yükselen orman içi toprak yolu izleyerek Akşam Pınarı düzlüğüne kadar yürüyebilirsiniz © 


59 


ÇAMARDI, NİĞDE (İİ 


MN ÇAMBAŞI YAYLASI - TURNALIK YAYLASI 


f ger doyasıya kışın tadını çıkarmak, beyaz örtü üzerinde özgürce yuvarlanmak ve botlarınızın karı ezen sesleri dışında başka bir şey duymadan dingin ve kıpırtısız bir tatil istiyorsanız Çambaşı Yaylası'na gitmelisiniz. 
Rüzgârın 


salınımıyla iğne 


yapraklı yeşil dalların karla- 


rı silkelediği, güneş ışığında 


parıldayan tepelerdeki buz örtüsünün gözünüzü aldığı, kar tutan çatılarından dolayı yayla evlerinin zar zor seçildiği bir ortamda yürüyüş düşleyin. Sonsuz beyazlığı sadece kimi yerde kayaların, kimi yerde karların içinden fışkıran kardelenler ve çiğdemlerin renklendirdiği bir coğrafya. Kilometrelerce yürüyüp oksijeni bol temiz havayı içinize çektikten sonra Çambaşı çaycısının kuzinesi, ya da kaldığınız otelin şöminesi başında dinlendiğinizi düşünün. Kuzinede odun ateşinde pişmiş köy ekmeği, közde kıvamına gelmiş 


ÇAMBAŞI KAYAK MERKEZİ / KAYAK SPOR KULÜBÜ ARŞİVİ 


patates, içinizi ısıtacak karalahana çorbası ve yöresel lezzetlerle taçlandıracağınız bir kış doğa yürüyüşü. Aradığınız tam da buysa, Ordu ili Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Köyü sınırlarındaki Çambaşı Yaylası sizleri bekliyor. 

Tüm ziyaretçilerin hayran kaldığı muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan 
Çambaşı, il merkezine 52 
kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bol virajlı bir asfalt yol sizi öncelikle Eminem Pınarı mesire yeri ve Çoban Bağırtan opiknik alanına ulaştıracak. Bu noktada dogaya uyumlu bir konaklama tesisi bulunuyor. Ardından Turnalık Yaylası ve Kabadüz Vosvos Şenliği alanına geliniyor. Turnasuyu Çayı'nın beslendiği yayla, çevresi ormanla kuşatılmış bir çayırlığa konumlanıyor. Hemen 


ilerde göl manzaralı ve ladin ağaçlarıyla çevrili bir alana yayılan 1850 metre rakımdaki kayak merkezi bulunuyor. 

Turnalık Yaylası'na beş böl- 


genin en büyük yaylası olan 


kilometre uzaklıktaki 


Çambaşı'nda yolculuk sona eriyor. Giresun sınırına yakın bir bölgeye konuşlanan yerleşim, geleneksel dokusunu yitirmiş olsa da, ahşap evli otantik obalarıyla birlikte 


Ordu'nun en büyük yaylala- 


KABADÜZ, ORDU 


rından biri. Kış aktivitelerinden hoşlananlar, işaretlenmiş (bazı noktalarda kardan dolayı görülmeyebilir) Çambaşı Yaylası - Turnalık Yaylası, Çambaşı Gölet - Susuz - Tekmezar - Karaaslan Obası, Turnalık Yaylası - Karaaslan Obası, Gerce Obası - Kaleboynu Obası, Turnalık Yaylası - Gerce Obası, Turnalık Yaylası - Gümüşdere, Eminem Pınarı - Otel - Tosunalan rotalarını yürüyebilir © 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TURNALIK YAYLASI, KARADÜZ / EROL KONTAŞ 


abanıl hayvanların gezdiği, üzerinde kartalların daireler çizdiği ve etrafta sadece tek tük çobanların görüldüğü Kaçkar Dağları, Türkiye'nin en etkileyici coğrafyalarından. Düş gücünü aşan manzaralar sunan yörede dağlar, vadiler, akarsular, buzul göller, ormanlar ve alpin çayırlıklar ve daha birçok şeye tanık olursunuz. 
Masifin kalbindeki zirveler, vadilerinden yavaş yavaş 


MN KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI 


aşağıya doğru kayan buzullarıyla adeta gökyüzünü deler. 
Geçit vermez gibi görünen sarp ve vahşi dağları, sürpriz patikalarla aşarsınız. Sabahın erken saatlerinde güneşin davetkâr 


uyanmışken, ilerleyen saat- 


gülümsemesiyle 


lerde sis içinde kaybolursunuz bir anda. Arkasından kara bulutlar önce gözyaşı misali yağmur damlalarını bırakır, yükseklerde ise fırtı- 


nayla birlikte doluya yakalanırsınız. Alpin çayırlıklarda yalnızlıklarını yanık türkülerle gidermeye çalışan yaşlı çobanlara rastlar, sürülerin bekçileri çoban köpekleriyle dost olursunuz. Uzaktan gördüğünüz bacası tüten yayla evlerine yaklaştığınız- da mısır ekmeğinin o tanıdık mis gibi kokusuyla açlığınız depreşir. Akşam dağlara hüzün çökerken ıssızlığın ortasına çadırlarınızı kurar ve bir başınalığın keyfini sürersiniz doyasıya. On beş seneden beri her yıl patikalarını adımladığım Kaçkarlar, dogaseverler açısından tutkulu bir sevdadır. 

Türkiye'nin en yüksek dördüncü zirvesi olan Kaçkar Dağı'na (3 bin 932 m) ev sahipliği yapan bu devasa kütle Rize, Artvin ve Erzurum il sınırlarına sokulur. Büyük bir bölümü 1994 yılında milli 


park ilan edilen yeryüzünün nadide parçası, 51 bin 550 bin hektarlık bir alanı kaplar. 3 bin metre üzerinde sayısız dağın, yaklaşık üç yüze yakın buzul gölün var olduğu Kaçkarlar, barındırdığı değerler nedeniyle Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından dünyada acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri seçilmiştir. 

Yaz aylarında yüzlerce patika ve taş döşeli eski katır yollarında yürüyüş keyfi yaşayacağınız Kaçkarlar, bir başka yüzünü gösterdiği kış aylarında zorluk derecesi yüksek rotalar içeriyor. Milli parkın farklı noktalarında teknik donanım ve güçlü ekipmana bağlı olarak yüksek dağ yürüyüşleri yapabilirsiniz. Kaçkar zirve tırmanışı için ise Artvin ili Yusufeli ilçesi Olgunlar Yaylası'na erişmeniz gerekmektedir. Bu noktaya 


ayrıca Kavron Yaylası - Göller - Nanetleme Geçidi - Döbedüzü Yaylası üzerinden çok zorlu bir yürüyüş sonrası 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ÇAMLIHEMŞİN, RİZE / YUSUFELİ, ARTVİN 


erişilebilir. Zirve rotası Olgunlar Yaylası - Hastaf Yaylası - Dilberdüzü - Deniz Gölü 


güzergâhından oluşur © 


DENİZ GÖLÜ / YILDIRIM GÜNGÖR 


az aylarında sıcaktan kaçmak, sürüleri otlatmak, semizlenen O hayvanlardan süt ürünleri elde etmek ve kış için ot biçmek için çıkılan yaylalar, havaların soğumasıyla birlikte terk edilir. 
İlkbahara kadar yalnızlığa mahküm edilen yaylaların 


MN KUT YAYLASI - AYDER YAYLASI 


pek çoğu, kış aylarını kar altında üşüyerek geçirir. Ama bazı yaylalar vardır ki, kalın kar tabakasına ve eksilere düşen hava sıcaklığına rağmen yaşam devam eder. Tıpkı Ayder Yaylası gibi. Bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan 


yayla, gün ışırken yeni yeni 


tutuşmaya başlayan odunların çıtırtısıyla uyanır. Yayla evlerini iştah kabartan fırın- da pişen ekmekle taze sütün kokusu sararken, dışarısı bacalardan tüten yanık odun kokusuyla şenlenir. Etrafı beyaz elbisesini giyen ormanlarla çevrili yayla, akıldan hiç 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çıkmayacak görüntülerle donanır kış aylarında. 

Rize il merkezine 76, Çamlıhemşin merkeze ise 19 kilometre mesafede bulunan Ayder, Türkiye'nin en ünlü yaylası. Günümüzde vahşi bir kitle turizm kalabalığı ve yıkım kararı çıkan binalarıyla sorunlar yaşayan Ayder, güçlü bir kış turizm merkezi gezginler açısından. Ladin ve sarıçam ağaçlarının egemen olduğu bir orman örtüsüyle sarmalanmış yaylaya, Tar Deresi eşliğinde asfalt bir yolla ulaşılır. Kış mevsimi boyunca açık tutulan kara- yolu, özellikle haftasonları ve kardan adam şenliği esnasında trafik yoğunluğu yaşıyor. 
Otel ve pansiyonlarıyla her bütçeye hitap eden tesislerin 
bulunduğu yerleşim, 1220 
metre yükseklikte. 

Yeşil 


orman o örtüsüyle 


ÇAMLIHEMŞİN, RİZE iel 


karın 


bembeyaz güzellik kattığı Ayder Yaylası içinden Kavron Deresi akıyor. 
Kimi bölümleri buz tutan, kimi bölümlerinde ise çığın getirdiği kar kütleleri bulunan dere, yayla çıkışında Tar Deresi'ne karışıyor. Yaylanın üst kısmında ise kış aylarında donan görüntüsüyle fotoğraflara konu olan Gelintülü Şelalesi yer alıyor. Kış mevsiminde hedikle yürüyüşler yapılabilen Ayder'de 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kar kalınlığı bazen dizüstüne kadar çıkabiliyor. Kışın yapılabilecek en güzel yürüyüş etkinliği, Avusor yolundaki Kunt Yaylasından başlayarak Ayder'e uzanan üç kilometrelik patika. Eğer ulaşma şansı varsa Galerdüzü'nden sekiz kilometrelik yürüyüş parkuru ayrıca denenebilecek alternatifler arasında. 
Yürüyüş sonrası yapılacak en keyifli şey, kaplıcanın sıcak 


sularında dinlenmektir © 


MN GiöDEM YAYLASI 


ış mevsiminin güzellik- 


lerinin ayırdına varmak, şehirde yaşayanlar için pek mümkün değil ne yazık ki. 
Göğe yükselen dev binalardan dolayı, kırmızı kiremitli çatıların bembeyaz kar örtüsüyle kaplandığına şahit olamazsınız. Sokakları yağan 


kar beyazı, sadece yağdığı birkaç saat için temiz ve sade kalabalir. Sonrasında çamur, buzda kayma riski, yolların kapanması gibi olumsuz koşullar başlar. Doganın en saf hallerinden biri olan karın tadını çıkarmak 


duygusunu, yalnızca büyük 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FOTOĞRAFLAR: MİKAİL KÖROĞLU 


yerleşimlerden uzakta tabiatın bağrında yaşayabilirsiniz. 
Pürüzsüz bembeyaz kar yüzeyinde ayak izlerinizi bırakmak, karlarda yuvarlanmak, çocuklarınızla kartopu oynamak ve karın doğayı nasıl farklı bir hale dönüştürdügüne tanık olmak ancak bu 


şekilde mümkündür. 

İstanbul ile Ankara gibi büyük kentlere yakın olması nedeniyle ulaşımı çok kolay olan Çiğdem Yaylası, kış mevsimini özgürce yaşayabileceğiniz doğal alanlardan biri. Sessiz sedasız köyler, ara sıra kuş cıvıltısının bozduğu mutlak dinginlik, beyaz kar yüzeyini renklendiren kardelen ve çiğdemler, ormanın soğuk nefesi ancak Çiğdem Yaylası'nda yaşanır. Elmacık Dağı eteklerindeki yayla, 1400 metre yüksekliğe kurulmuştur. Kayın, ladin, kestane, köknar ve çam ormanları ortasındaki geniş bir çayırlık alana konuşlanan yerleşim Aksu, Göksu, Dikmen ve Dokurcun köyleri tarafından ortak kullanılmaktadır. Kış aylarında Dikmen Köyü ile Çiğdem Yaylası arasında unutulmaz yürüyüşler yapabilirsiniz. 


Çiğdem Yaylası'na ulaşım için iki alternatifiniz mevcut. 
İlki İstanbul - Ankara TEM yolunun Hendek çıkışından ayrılıp, güney yönünde devam ederek Çakallık Köyü'ne gelmeden sola dönülmesi gerekiyor. Daha sonra Sümbüllü Köyü içinden geçip Karadere Köyü'nün Dere Mahallesinden sağa sapıliyor. Artık orman içi bir yoldan yükselmeye başla- 


yan rota Kadifekale, Güney, 


HENDEK, SAKARYA izi 


Eskiyatak, Yamaç, Dikmen, Kurtuluş köyleri üzerinden Turnalı Yaylası'na erişiyor. 
Küçük bir gölü bulunan bu şirin yayla geçildikten sonra Çiğdem Yaylası'na varılıyor. 
İkinci seçenek ise TEM yolunun Akyazı ayrımından ayrılarak Dokurcun Köyü'ne ulaşmak ve yerleşimden sola dönerek virajlı toprak yoldan yükselmek. Çiğdem Yaylası, Sakarya il merkezine 70 kilo- 


metre uzaklıkta yer alıyor © 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MN SOĞUKSU - AKYAYLA 


a a 


inop ili 175 kilometrelik 


bir sahil şeridine sahip, ayrıca yalçın dağlarla kuşatılan ve doğanın güneş ışınlarına geçit vermediği sık ormanlarla kaplı. Söz konusu sahil 


m z EZ 
Gin... a 5 
bandı, yükseklikleri 1000 diyar (Küre) Dağları'nın kol- 


- 1900 metre arasında değişen dağ silsilesiyle iç kesimden ayrılır. Kuzey Anadolu sıradağlarının oen önemli öğelerinden biri olan İsfenlarından Ilgaz ailesinin doğu uzantıları, denizle iç bölgeler arasında bir bariyer görevi görürler. Bu topografik yapı kıyı şeridindeki merkez ve 


BİROL GEZER 


Gerze ilçe düzlükleriyle iç kısımdaki Boyabat ve Durağan ovalarını birbirinden Çangal, 
Hacıağaç, Karlık tepeleri ve 


koparır. Dranaz, bu yükseltilerin yamaçlarına dizilen yaylalar ve ormanlar, yürüyüşseverler için en güzel yürüyüş rotalarını oluştururlar. Akgöl ve Saraycık gölleri, Boyabat, Erfelek ve Gerze yaylaları, Çangal Ormanları bu yürüyüş ağının heyecanlandırıcı patikalarıdır. 

kış da deneyebileceğiniz 


Sinop'ta ayların- rota önerimiz, Dranaz Dağı yakınlarındaki Soğuksu - Güngörmez Deresi - Karaçam Tepesi - Kayabaşı Sırtı - Akyayla - Soğuksu güzergâhı. 
Rotanın başlangıcı için öncelikle Eski Sinop - Boyabat yolu üzerindeki Sazlı Köyü Soğuksu Mahallesi'ne ulaş-Denizden 


mak gerekiyor. 


yaklaşık 1220 metre rakıma konumlanan Soğuksu yerleşiminden patikaya giriliyor. 
Rotanın ilk bölümü Güngörmez Deresi'ne dek iniş içeriyor. Kış aylarında suyu çoğalan dere kenarından yaklaşık bir kilometre kadar yürüdükten sonra Karaçam Tepesi eteklerinden Kayabaşı sırtına ulaşıyoruz. Parkurun bundan sonraki bölümü, hafif eğimli bir rampa tırmanışı şeklinde orman içi yolu izlemektedir. Soğuksu 


SİNOP 


ve Türkmen köylerinin kullandığı ağaçlar arasındaki çayırlık alana konuşlanan 1100 
metre rakımdaki Akyayla, mola noktamız. Son bölümde geniş bir ring yapan rota, başlangıç noktasına ulaşıyor. 

Sinop il merkezi, Ayancık ve Gerze ilçelerinde faaliyet gösteren çeşitli kulüp ve gruplar kış aylarında da haftasonu yürüyüş etkinlikleri düzenliyorlar. Bölgede deneyimli ve her yöreyi bilen rehberler bulabilirsiniz © 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ALİ RIZA ÇAYLI 


Gin tanınan ve uzun yıllardan beri rağbet gören Yalova; Erikli, Delmece ve Karlık yaylalarıyla doğaseverlere kucak açıyor aynı zamanda. Bir turizm projesi kapsamında asfaltlanan 190 kilometrelik “Mavi - Yeşil Seyir Yolu” üzerindeki yaylalara ulaşım, Çınarcık ilçesi Teşvikiye Köyü'nden sağlanıyor. Orman Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı kapsamına alınan saha kestane, karaağaç, ıhlamur, köknar gibi ağaçlardan oluşan ormanları ve çeşitli meyve ağaçlarıyla yemyeşil bir cennet. Bu doğa harikasını ayrıca sürpriz şelaleler süslüyor. Yalova şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Erikli Yaylası, yüksek bir konuma kurulduğundan, kış mevsimini iliklerine kadar hissediyor. Sahilden ayrıldık- 


İN ERİKLİ YAYLASI - DELMECE YAYLASI 


tan kısa bir süre sonra etrafı beyaza çeviren kar örtüsüyle karşılaşıyorsunuz. Denizden yaklaşık 600 metre yükseklikteki yayladaki kar kalınlıgı, kış mevsiminin şiddetine göre değişkenlik gösteriyor. 
Bazen dize kadar karla kaplanan Erikli Yaylası, piknikçiler ve seyahat acenteleriyle yalnızlığından kurtuluyor. 
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Yaylanın bir kilometre kadar dışında ahşap köprü ve yürüyüş platformlarıyla ulaşılan Erikli Şelaleleri yer alıyor. Çifte Şelaleler ismiyle de anılan doğa mucizesi, karla kaplı bitkilerin sarmaladığı küçük gölete buz gibi sularını gönderiyor yükseklerden. 
Erikli Yaylası'ndan yola de- 


İN ERİKLİ YAYLASI - DELMECE YAYLASI 


vam edildiğinde yaklaşık üç kilometre sonra biri küçük, diğeri biraz büyükçe iki göle rastlıyorsunuz sürpriz bir şekilde. Dipsiz Göller olarak anılan bu doğal alanlar aynı zamanda sakinlik arayanlar için güzel kamp alanları vaat ediyor. Daha sonra yayla evleriyle kayın ve gürgen 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ağaçları arasındaki geniş bir alana konumlanan Delmece Yaylası'na (o kavuşacaksınız. 
Yaylada su ve elektrik mevcut, ancak herhangi bir konaklama tesisi yok. Delmece Yaylası, güney istikametindeki Armutlu ilçesi Selimiye köyüne 28 kilometre uzaklıkta yer alıyor © 


